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Ook in 2024 was Hart van Osdorp een 
buurtzame buurtkerk. 
Er zijn in het Nederlands veel woorden 
met het achtervoegsel -zaam, bijvoor-
beeld: werkzaam/behulpzaam/waak-

zaam/langzaam/buigzaam/mededeel-
zaam/eenzaam/duurzaam/onherberg
-zaam/zelfredzaam, enzovoorts.  
Dit kleine overzicht laat zien wat -zaam 
met een woord doet: het wekt een 
woord als het ware tot leven en laat het 

doen waar het voor staat. Welnu, zo 
was Hart van Osdorp ook in 2024 in de 
buurt een buurtzame buurtkerk. 
 
Twee buurthuizen of twee kerken 
Het was eigenlijk een slip of the pen, 
een verschrijving in het Jaarverslag van 
2023, toen we over OpZondag 
schreven als ons tweede buurthuis in 
de buurt, maar dan een buurthuis voor 
spirituele dingen. Maar verderop 
schrijft dat Jaaroverzicht dan dat 

Buurthuis 33 op een bepaalde manier 
ook een kerk is, eenvoudig omdat 
mensen van heel verschillende achter-
gronden en culturen daar samenko-
men, elkaar opzoeken en iets met 
elkaar krijgen. En dat lijkt dan ook op 

kerk. 
Daarom denken we steeds vaker dat 

Hart van Osdorp twee ‘buurthuizen’ in 
de buurt heeft en twee ‘kerken’. 
Immers, Hart van Osdorp is een 
buurtzame buurtkerk! 
 
Hoe word je een buurtzame buurtkerk?  
Dit is aan de ene kant heel makkelijk. 
Gewoon beginnen, gewoon doen.  
Gewoon? 
Ja, gewoon. In elke buurt is genoeg te 
doen. Elke buurt heeft mensen en 
plekken die wachten op aandacht en 
aanpakken. Daar kun je beginnen. Niet 
dralen, niet vergaderen, niet langer over 
praten, gewoon beginnen. En inderdaad, 
soms kan het mislukken en vaker gaat 
het ook mislukken. Maar als je tien 
dingen probeert, lukt er altijd wel eentje. 

praten, gewoon beginnen. En inder-
daad, soms kan het mislukken en vaak 
gaat het ook mislukken. Maar als je tien 
dingen probeert, lukt er altijd wel 
eentje. 

 
Klein tegen de stroom in 
Het komt er dus op aan om je niet te 
schamen om klein te denken. In deze 
tijd moet alles renderen, zichtbaar zijn 
en het liefst groot en zinsbegoochelend. 

Buurtzaam bezig zijn is daarentegen 
naar zijn aard lokaal, klein beginnen en 
klein durven blijven. En dat is niet zo 
zichtbaar, niet zo sexy, het laat met 
andere woorden niet meteen de 
sterren van de hemel vallen en de 
monden open, maar het is voor wie het 
zien wil wel buurtzaam en daarom van 
grote betekenis in de haarvaten van de 
buurt.  
Buurtzaam doen is een vorm van 
ruimhartigheid. Het is een soort levend 

protest tegen de alom aanwezige 
harteloosheid die onze maatschappij 
ook kent en tekent. Niet onze ‘insta-
gramwaardigheid’ maar of we waarde 
hebben voor mensen in de buurt van 
vlees en bloed – dat maakt ons een 

buurtzame kerk. 
 

Het gaat over mensen 
Hart van Osdorp bestaat uit mensen en 
niet uit activiteiten. En mensen in Hart 
van Osdorp en in de buurt zijn mensen. 
Dus niets kwetsbaars is ons vreemd. 
We ontmoeten en kennen dus veel 
mensen die het zwaar hebben. Het 
leven is hard. Er gebeuren allerlei 
kwade dingen die je soms domweg 
lijken te overkomen. Of je maakt 
verkeerde keuzes, omdat je niet anders 
weet of kunt of gewend bent. Of je hebt 
eenvoudig de middelen niet of de kennis 
om je goed door de straten van het 
leven heen te manoeuvreren. En ook 
voor deze mensen willen we tijd maken 
om hen te ontmoeten. 
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Mensen betrekken,  
pleisterplaatsen maken 

 

leven heen te manoeuvreren. En ook 
voor deze mensen willen we tijd maken 
om hen te ontmoeten. 
  
Presentiebenadering 
Dit gaat over de vraag naar hoe 
mensen in je buurthuis of kerk komen 
opdagen. Hoe krijg je mensen naar 
binnen? Want veel Amsterdammers 

zijn erg op zichzelf en/of op hun eigen 
bubbel gericht en dus niet van nature 
en vanzelfsprekend ‘buurtmensen’. 
Het antwoord zoekt Hart van Osdorp in 
de presentiebenadering. Met andere 
woorden, leven en wonen en werken 
met de mensen in de buurt. Aanwezig 
zijn, in en met de buurt zijn, verbonden 

en solidair, naar mensen luisteren en zo 
buurtbewoners letterlijk en figuurlijk 
tevoorschijn luisteren. En: blijven, niet 
weggaan, een baken of anker in de 
buurt willen zijn, belangeloos en 
onvoorwaardelijk en zonder oordeel. En 
dat met de mensen en niet voor hen, 
reden waarom Hart van Osdorp nooit 
Hart vóór Osdorp heeft willen heten, 
maar Hart van Osdorp heet. En in dit 
alles mensen betrekken, van mensen 
willen leren, mensen zien staan en 
horen en aan hen vragen om mee te 
doen. Initiatieven nemen, negen van de 
tien mislukken, je houdt er vaak maar 
een over waar mensen instappen, maar 
dan heb je iets. Van de tien volgende 
initiatieven blijkt er ook slechts een 

levenskrachtig te zijn. Maar dan heb je 
dus al wel twee pleisterplaatsen, waar 
mensen kunnen landen. En van mis-
lukkingen kun je ook weer leren en je 
kunt in elke tegenslag ook de humor en 
de lol zoeken, al moet je soms wel heel 
goed daarnaar zoeken. 
En opnieuw: blijven, niet weggaan, 
anders verdampen deze initiatieven 

achter je rug. Blijven dus en kijken en 
luisteren en vragen en uitnodigen. 
Steeds weer en steeds opnieuw. 
Natuurlijk veranderen mensen ook snel, 
ze verhuizen, komen in een andere 
levensfase, maken van alles mee, 
waardoor hun vraag en antwoord ook 
weer verandert en waardoor wellicht 

initiatieven die voor hen eerder te vroeg 
of te laat kwamen nu wel tijdig kunnen 
zijn. Uiteindelijk draait het buurtwerk 
van Hart van Osdorp om relaties en dat  
  

 
 

vraagt tijd en aandacht en blijven. 
 
Evenwaardig 
Hart van Osdorp is als buurtkerk en 
buurthuis met de mensen. Maar dat is 
altijd – als het goed is – wederkerig of 
zoals we ooit hebben gemunt: even-
waardig. Daarvoor heb je immers iets 
met elkaar. Oftewel, goede relaties zijn 

altijd wederkerig en evenwaardig. 
Daarom doe je een kerk of buurthuis 
ook samen. En nu een paar 
hartvanosdorpers vanwege persoon-
lijke omstandigheden even een stapje 
terug moeten doen, pakken andere 
mensen het gewoon op. Hart van 
Osdorp doen we samen! 

In welke context doen we dat?  
 
Dit is Nederland, ons land!  
Als we het goed hebben is dit een 
slogan waar politieke partijen aan de 
rechterkant zich mee profileren. Om de 
trots op ons land aan te wakkeren. 
Maar daarmee wordt ook, als we het 
goed zien, apartheid aangewakkerd. 
Want deze trots op ons gaat gepaard 
met een zich afzetten tegen hen die 
anders zijn en anders doen en dus niet 
als ‘ons’ zijn. 
In deze context zijn veel mensen 
geneigd om hoog en droog op hun 
eigen plekje te blijven zitten. Dit heeft 
veel oorzaken zoals alleen al de 
anonimiteit van de grote stad (1), het 

drukke leven dat ons van onszelf en 
anderen vervreemdt (2), het leven in 
sociale bubbels door de hele stad heen 
en niet noodzakelijkerwijs in de buurt 
(3) en last but not least de grote hang 
naar onafhankelijkheid (zelf doen) (4). 
 
Nu maakt een trots op onze identiteit 
die gepaard gaat met een dedain 

jegens andere culturen dit alles be-
paald niet beter, want het verdeelt 
mensen in deelt hen op in hun eigen 
gelijk. Heel anders dus dan bijvoorbeeld 
Jezus doet die geen grenzen maakt, 
maar deze keer op keer oversteekt om 
zich met de ander te verbinden. 
Hart van Osdorp probeert heel lokaal 

en letterlijk op de hoek van de straat 
mensen bij elkaar te brengen. En zo 
komt het dat op de burendag van 28 
september kwetsbare mensen in een  
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rolstoel en andere buurtgenoten uit de 
buurt zich mengden met vrouwen van 
Buurthuis 33 uit Somalië, Syrië, Turkije, 
Bulgarije en Egypte… 
 
De voordeur van Buurthuis 33 staat 
altijd open. Hetzelfde is het geval met 
Hart van Osdorp OpZondag. Dit 

betekent dat de Nederlandse wind altijd 
binnenwaait. Dus krijgen we elke maand 
minstens een keer de vraag naar een 
huis van iemand zonder huis. Soms zijn 
het eenlingen, veel vaker zijn het 
gezinnen. En stel dat we huizen hadden 
of wisten, dan waren die nu allang met 
deze mensen gevuld! En ze blijven maar 
komen elke maand opnieuw. 
Dit is Nederland. 
 
Iemand vraagt: Ik kan geen BSN-
nummer krijgen, instanties verwijzen 
naar elkaar, wat nu? Internet liet al zien, 
wat dezelfde week nog een item op het 
Journaal van zes uur werd. Voor een 
BSNnummer bestaat een wachtlijst van 
anderhalf jaar! En dan te bedenken dat 
je zonder dit nummer niets kunt en mag 
en dus veroordeeld bent tot niets doen 
of tot zwart werk, wat heel vaak 
neerkomt op uitbuiting.  
Dit is Nederland.  
(Inmiddels heeft de staatssecretaris 
beloofd dit probleem op te lossen.) 
 

Intussen wachten veel asielzoekers op 
de behandeling van hun zaak door de 
IND. Wachttijden lopen op tot soms 
drie jaar of nog langer. En het regent in 

2024 afwijzingen. Soms heeft de IND 
een punt, maar heel vaak is er sprake 
van een clash van culturen. Je zult 
maar jezelf moeten presenteren op de 
wijze van een cultuur (direct, reflexief, 

onbeschaamd) die zo verschilt met die 
van jouw moederland, waarin je het zo 
anders (omfloerst want beleefd, reac-
tief, beschaamd en respectvol) gewend 
bent en doet. Op begrip hiervoor hoef je 
niet te rekenen. Je krijgt toch je kans?! 
Dit is Nederland. 
 
Door dit alles: huisvesting, wachtlijsten 
en ‘Nederland eerst’ komen veel 
mensen tussen de raderen van onze 
samenleving terecht.  
En zoals iedereen weet is bovenstaand 
nog maar een kleine greep uit de pro- 
 
 
 

blemen waarin mensen in Nederland, 
ons land, terecht kunnen komen. 
  
Wat te doen, als dit allemaal langs 
trekt en mensen van vlees en bloed 
met een naam en met een gezicht 
buurthuis en kerk vol stress betreden? 
We zeggen allereerst: Welkom! Ga 

zitten. Wil je wat drinken? En dan 
luisteren we en zijn we aanwezig. En we 
blijven, ook als het moeilijk is en het 
onoplosbaar blijft. En we zoeken 
middenin de problemen naar oplos-
singen. Mensen zijn creatief. Soms 
komt er toch een huis en wij zorgen 
voor spullen. Soms maakt de IND 
aantoonbaar fouten, tonen we dat aan 
en komt er recht. En je kunt altijd in 
buurthuis en kerk terecht om wat te 
doen, als je niet de hele dag zonder 
BSN wilt rondhangen. 
Dit is Nederland, waar gelukkig 
buurthuizen en kerken zijn. 
 
Hart van Osdorp in december 
December was een belangrijke maand 
voor Hart van Osdorp. In deze maand 
organiseerden we een heus Kerstival, 
met twee kerstdialogen, een 
kerstdienst en vierden we Kerst met 
een kerstdiner. 
Op het kerstdiner op Eerst Kerstdag 
waren tachtig bezoekers. Het was een 
waar feest, waar de spreekwoordelijke 

vrede van het kerstfeest heerste.  
Op 22 december vierde de buurtkerk 
het christelijk kerstfeest. We staken 
middenin deze vaak duistere wereld het 

licht van Jezus aan en herinnerden 
elkaar eraan dat het licht van Jezus 
altijd met ons is. 
Twee kerstdialogen dingen aan deze 
happenings vooraf. Er zat een bont 

gezelschap om tafel en met name op 
de tweede avond stroomde het 
gesprek omdat het onderwerp liefde 
was, een thema dat iedereen bezig 
houdt en waar iedereen ervaringen 
mee heeft. 
 
OpZondag 
Het kerstfeest van onze buurtkerk liet 
weer eens zien hoe levend en vitaal 
onze kerkdiensten zijn. Heldere 
boodschappen, mooie rituelen en 
mooie mensen. 
OpZondag is zoals de benaming al zegt 
op zondag. 
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Ook bij een doopdienst hoort lekker en 
overvloedig eten! 

op zondag. Op zondagmiddag komt Hart 
van Osdorp samen rondom Jezus. En 
iedereen is welkom, of je nu gelooft of 
niet, zoekende bent of anders. Je bent 
altijd welkom! Wel kom je in een event 
waarin het gaat over Jezus. maar dat 
weet je, als je OpZondag komt omdat 
we daar nooit een geheim van maken. 

 
Om 11.00 komen de eerste vrijwilligers 
al binnen om alles klaar te zetten voor 
de dienst, de livestream en het eten. En 
om 13.00 uur gaan de deuren open, 
zijn de eerste bezoekers ook al binnen 
en beginnen we de dienst met eten. 
Eten is een goede start omdat het 
lekker is, veel mensen op hun eigen tijd 
kunnen aanschuiven en er niets zo 
samenbindt als samen eten. 
Na het eten gaan we verder met de 

dienst, waarin ruimte is voor samen 
zingen, bidden, Bijbellezen, Bijbeluitleg 
en natuurlijk eten met Jezus, zoals het 
avondmaal of de eucharistie in Hart van 
Osdorp heet. Voor elk wat wils dus. 
De samenkomsten worden door 
tientallen mensen bezocht, soms zijn 
het er meer, soms wat minder, en 
soms zit het bijna de deur uit. Na de 
dienst is er koffie, thee, koek, soms een 
verjaardag of een ander feestje als 
iemand bijvoorbeeld van de IND 
gehoord heeft dat hij/zij in Nederland 
mag blijven en natuurlijk zijn er 

gesprekken en gebed. 
Met andere woorden het eten bij het 
begin van de dienst en persoonlijk 
gesprek en gebed aan het einde horen 
er helemaal bij. Er gebeurt al veel onder 
het eten en veel tegen het einde. En dan 
hebben we het nog niet gehad over wat 
daartussen in allemaal gebeurt.  
OpZondag is van alles, en daarmee ook 

een vrije ruimte en een soort 
pleisterplaats om even op adem te 
komen. 
OpZondag bij Hart van Osdorp is een 
hele belevenis! 
 
Doopdienst  
In november had de buurtkerk 
spraakmakende diensten. Zo was er op 
17 november een waar doopfeest. 
Zouden we eerst twee mensen gaan 
dopen, in de laatste week voordat we 
het doopbad klaar zouden zetten, 
 
 

 
 

stroomden nieuwe dopelingen uit alle 
hoeken van Hart van Osdorp toe. 
Daarom doopten we uiteindelijk zes 
mensen, kopje onder in het doopbad, 
omdat zij het leven zonder Jezus lieten 
en opstonden in een nieuw leven in 
Gods nieuwe wereld. 
 

Voor de doop vertelden de dopelingen 
ons waarom zij gedoopt wilden worden 
en na de doop staken we ieders 
persoonlijke doopkaars aan de 
Paaskaars aan ten teken dat het licht 
van Jezus in hen was opgegaan. 
Daarna zalfden we iedere dopeling met 
olie onder het uitspreken van goede 
woorden: zegeningen en profetie. 
 
Al met al is dopen in Hart van Osdorp 
een hele gebeurtenis. Dat is het in de 

eerste plaats omdat de doop geen 
teken is van een afwezige maar van de 
aanwezige werkelijkheid van het doen 
van God, die de dopelingen ter plekke 
verhuist naar een nieuw leven. En het is 
het ook omdat we deze machtige 
gebeurtenis van God omringen met 
veel symbolen. Dit om een van de 
belangrijkste momenten in een 
mensenleven goed te markeren en 
daarbij uitgebreid stil te staan. 
 
Wat de doop is en allemaal met een 
mens doet en waarom de doop 

noodzakelijk is, komt uitgebreid ter 
sprake in de doopcursus van Hart van 
Osdorp die drie avonden beslaat. Op de 
eerste twee avonden doen we aan 
theorie, alle ins en outs van dopen. Op 
de derde avond bereiden we de 
dopeling biddend voor op deze 
belangrijke dag. In het gebed kan de 
dopeling afscheid nemen van zijn of 

haar oude leven zonder Jezus en 
bidden we om een krachtige door-
werking van de heilige Geest tijdens de 
doop.  
 
Dienst van tranen & troost 
Op 24 november hadden we een dienst 
van tranen en troost. Op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar herdenken 
wij ook in Hart van Osdorp de mensen 
die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Een goede gewoonte. Wat heet. Het 
maakt altijd veel emoties los.  
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Dienst van tranen en troost 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Pasen 
 
 
 
 
 
 
 
 

We noemen de namen van de mensen 
die we missen en branden kaarsjes als 
teken van onze niet aflatende gebeden. 
Dit jaar kwam ook een hele familie met 
tientallen mensen uit Nederland, 
Duitsland en Frankrijk over om hun 
zoon, broer, zwager en innig geliefde 
neef te herdenken die pas geleden nog 
maar was overleden. En Hart van 
Osdorp is natuurlijk Hart van Osdorp. 
Dus staan er onmiddellijk mensen op 
die voor tachtig mensen gaan koken. 
Het was voor een waar voorrecht om 
deze hele familie te troosten in hun 
rouw en verdriet. 
 

Gebedsdiensten 
Op 1 december hielden we onze 
gebedsdienst. Dat doen we een keer in 
de vier à vijf weken. We doen dit omdat 
we bidden belangrijk vinden en willen 
bouwen aan een cultuur van gebed.  
Een gebedsdienst is wat het zegt te zijn: 
een dienst van weinig woorden en van 
veel gebed. 
En dat bidden doen we op veel 
verschillende manieren. We houden van 
hardop bidden (Koreaans: iedereen 
door elkaar heen in zijn eigen taal), van 
50% bidden (de ene helft van de 
mensen zingt terwijl de andere helft 
hardop bidt en vice versa), van het 
popcorn-gebed (links en rechts van voor 
tot achter in de zaal poppen korte 

gebeden op) en van het dialoog- of 
estafettegebed (de een vervolgt het 
gebed op het punt waar de ander is 
gebleven). Ook gebruiken we stilte 

(waarin persoonlijk gebed in stilte) of 
zingen we allemaal samen gebeden of 

bidden we een van de psalmen hardop. 
Ook het samen hardop lezen van 

Bijbelteksten is vaak mooi en krachtig. 
En in elke gebedsdienst bidden we wel 
een paar keer het gebed van Jezus 
(‘Onze Vader’) om de afsluiting van een 
gebedsmoment helder te markeren 
met het volmaakte gebed. 
Natuurlijk doen we dit niet allemaal in 
een en dezelfde dienst, maar kiezen we 
elke gebedsdienst voor een paar van 

deze vormen. 
Gebedsdiensten zijn vaak ontroerende 
diensten die mensen raken. Maar dit 
laat zich ook weer niet organiseren. De 
Geest waait waar en wanneer hij wil. 
 
  
 
 

e ene dienst voelt veel krachtiger aan 
dan de andere, al kan dit ook weer per 
persoon verschillend zijn.   
 
OpZondag gaat altijd door, wat er ook 
gebeurt. Geregeld vragen mensen: “Is 
er zondag ook kerk?” Ja, OpZondag is 
er altijd kerk. Vaste prik.  
 
Pasen 
Pasen is ons belangrijkste feest en 
daarom hadden we op Pasen (31 
maart) meer mensen OpZondag dan 
ooit. We vierden dat Jezus leeft en 
daar waren en zijn we dolgelukkig mee. 
Daarom zeggen we nog elke zondag 

tegen elkaar: “De Heer is echt 
opgestaan!” Immers elke zondag mag 
een voortzetting zijn van het Paasfeest. 
Overigens vierden we met andere 
Osdorpse kerken samen Stille 
Zaterdag door middel van het 
ontsteken van een vuur (licht in het 
duister) aan de Sloterplas en een 
heuse lichtjesoptocht door het 
Osdorpse, waarbij we liederen van 
Taizé zongen. Daarna kwamen we 
samen in een bijeenkomst, verlangend 
naar meer doorbraken van Gods 
nieuwe wereld, waarna we onze doop 
konden herdenken bij de doopvont.  
Daarvoor hadden we op Goede Vrijdag 
al stil gestaan bij het lijden van Jezus, 
met Bijbellezen, liederen en gebed. 

Omdat Pasen ons grootste feest is, 
waren er ook op Goede Vrijdag meer 
deelnemers dan ooit. Het goede nieuws 
van Jezus mag gevierd worden!  

 
Pinksteren 

Op Pinksteren (19 mei) vierden we het 
Pinksterfeest. En omdat Hart van 

Osdorp altijd open is voor nieuwe 
mensen, waren we toch niet op en voor 
onszelf, maar met veel nieuwe mensen. 
Er zijn nog nooit zoveel mensen 
geweest als op dit Pinksterfeest. 
Het helpt echt om met de christelijke 
feesten aan de weg te timmeren en 
deze aan te kondigen als grote en 
grootse en belangrijke feesten. Want 

zeg nou zelf, wie wil er nou niet 
feestvieren? 
Op Pinksteren vierden we de komst van 
de heilige Geest. En wat doet de heilige 
Geest? Van alles of liever alles! 
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Geloofstool 
 
De Nederlandse edities van de 
verhalen van 6 diensten (van 26 mei, 9 
juni, 28 juli, 4, 11 en 18 augustus) 
staan online op het YouTubekanaal 
van Hart van Osdorp.  
Op dit kanaal staat ook een 
bloemlezing van de liederen, die we 
OpZondag zingen, inclusief twee van 
onze Turkse lievelingsliederen. 
 

 
Geloofstool 
 

 
Geloofskaart 
 
 
 
 
 
 

 

 
OpMaandag 
 
 
 
 
 
 

Maar als eerste en grondleggende, 

fundamentele daad verbindt hij ons met 
Jezus en laat hij ons delen in het leven 
van Jezus. Een echt en groot feest is 
dat en een belevenis en daarom een 
echt en groot feest waard! 
 

De volgende acht OpZondagen 
Op acht zondagen na Pinksteren 
hebben we dit mooie werk van de 
heilige Geest verder verkend. Dit mooie 
werk is dat de heilige Geest ons denken 
vernieuwt en verandert en ons focust 
op Jezus en op wat hij voor en in ons 
doet. Dat is snel gezegd, maar we willen 

dit nieuwe denken vasthouden en op en 
in ons denken leggen. Hiervoor hebben 
we tools gemaakt: het zijn twee 
moderne samenvattingen (belijdenis-
sen) van ons geloof die voor ons 
samenvatten wat we geloven en ons 
denken en hart richting willen geven. 
Want waarheen je denken gaat, 
daarheen gaat je leven. Zoals je denkt, 

zo doe je ook. 
Natuurlijk zijn dit processen. De tools 
zijn dan ook geenszins een toverstafje, 
maar wel een hulpmiddel om nieuw 
denken in te slijpen in ons hart. En 
natuurlijk komt vanzelf de vraag op tafel 
hoe het kan dat dit mooie werk van nota 
bene de Geest van God zelf in ons leven 
zo vaak gefrustreerd wordt en wat de 
Geest voorop en wij die volgen daaraan 
mogen doen…  
 

In de informatie- en nieuwsbrief van 
Hart van Osdorp van september 
verscheen een inhoudelijk verslag van 
deze diensten. Zoals blijkt schrikken we 
niet terug voor moeilijke vragen en 
diepgang. Nee, we willen weten hoe het 

zit, maar we vertellen het wel zo, dat 
iedereen er bij kan. De diensten 
proberen persoonlijk, praktisch en bij 
tijd en wijle ook lichtvoetig te zijn. 
 
De geboorte van OpMaandag 
Voor corona was Hart van Osdorp in 
het rijke bezit van OpWoensdag, onze 

bruisende onderwijsavond. We gingen 
eerst eten en daarna was er onderwijs 
en daarna gespreksgroepen.  
Er gebeurde van alles in en rond die 
avonden. Veel mensen zijn hierdoor 
voor hun leven veranderd en Jezus 
achterna gegaan. 
 
  
 

achterna gegaan. 

En toen kwam corona en nam dit hele 
vrolijke gebeuren mee de lockdowns in. 
Onderwijsavond weg. Foetsie! Om na 
corona ook niet meer terug te keren. 
De loop was eruit. Het animo weg. 
Geen tijd. Geen vraag en dus geen 

aanbod. Wel aanbod, maar geen vraag. 
En dus restten er alleen mooie herin-
neringen aan wat ooit een kraamkamer 
van geloof, hoop en liefde was geweest. 
 
Maar ziedaar, in de zomer van 2024 
werd er een vraag geboren. Het 
ritselde al in de lente en de vraag werd 

luider in de zomer: geeft Hart van 
Osdorp ook onderwijs, Bijbelstudie? 
Natuurlijk wel! Als er vraag is naar 
onderwijs, wordt het aanbod aan 
onderwijs meteen wakker! 
En dus zat het op die gedenkwaardige 
maandagavond 9 september de deur 
uit. Onderwijs, veel vragen, doordenken, 
meer vragen, antwoorden om op te 

kauwen en meer. 
De onderwijsavond is terug! 
OpWoensdag is herboren en OpMaan-
dag geworden. 
 
Intussen zijn we ook bezig om een serie 
kaarten te maken om op puntige wijze 
te verwoorden waar het christelijk 
geloof om draait. 
 
En hoe gaat Buurthuis 33? 
In twee woorden: vitaal en bruisend. 

Er komen in 2024 steeds meer 
buurtbewoners binnen. Ze zeggen vaak 
spijtig: “Ik wist niet dat hier een 
buurthuis is.” We maken dus echt te 
weinig reclame. Maar Buurthuis 33 
gaat desondanks toch van mond tot 

mond. En dat is nog altijd de beste PR.  
 
In dit jaaroverzicht lopen we op een 
woensdag mee in het buurthuis. 
Om 9.00 uur opent een taaldocent het 
Taalcafé. Zes dames uit Turkije, Peru, 
Egypte, Syrië, Eritrea en Bulgarije gaan 
om de tafel zitten. Het is een Taalcafé, 

dus de bedoeling is met elkaar te 
praten. En dat gebeurt. De docent stelt 
vragen om een onderwerp aan te 
snijden en soms komen de dames zelf 
met een kwestie. Het gesprek kan 
werkelijk overal over gaan en alles gaat 
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Buurthuis 33 uitgelicht 
 

 
Taalles voor beginners 
 

 
 
Een voorbeeld van een kleine, lokale 
en buurtzame actie is de wekelijkse 
soepronde die we door de buurt 
maken. Twee koks en dus twee 
pannen, twee afwassers, vijf 
soepkoeriers op de fiets en twee 
schenkers maken het team compleet 
dat elke week bijna 60 buurtbewoners 
van een soepje en een praatje 
voorziet. Soep, maar vooral aandacht 
en contact – dat is buurtzaam. 
 

 
 
Ook de schaakclub is een voorbeeld 
van klein en lokaal, niet 
hemelbestormend en toch van 
betekenis voor de mensen die er 
komen. Het bijgaande filmpje 
(gemaakt op 19 januari 2024): 
https://youtu.be/1qC8uQqSgCc?si=kC
nYkCdwBSJH5XGG laat de sfeer en ook 
de zin en betekenis van een 
buurtschaakclub goed proeven. Met 
dank aan de Stadsreporters!  
 
 
 
 
 

altijd in een uitmuntende sfeer, wat er 
ook wordt besproken. Maar er is één 
onderwerp dat de gemoederen wel 
zeer verhit en dat is de oorlog in het 
Midden-Oosten. Deze kwestie leidt tot 
stemverheffing, verontwaardiging, ver-
wijtende blikken, pro en contra – de 
sfeer verhardt. De docent stelt voor 
maar een ander onderwerp te kiezen. 
Hierin gaat iedereen mee. Hier en daar 
een bedremmelde lach, maar ook 
opgelucht dat dit gesprek over is, gaan 
we het hebben over het weer. Dat kan 
ook, als het maar in het Nederlands is… 
 
Rond 9.30 is een tweede taaldocent 

binnengekomen, die van 10.00 – 12.00 
twee groepen voor haar rekening 
neemt. De eerste groep bestaat uit 
beginners en de tweede groep is een 

alfabetiseringsgroep. Want als je in je 
thuisland nooit naar school bent 
geweest, kun je niet lezen en schrijven 
in je eigen taal en dan zeker ook niet in 

het Nederlands en ook klokkijken wil je 
graag leren. Dankbaar werk! Want 
lezen en schrijven en ook de klok zijn 
werkelijk overal. 
 
Om 10.00 uur gaat het Taalcafé over in 
een schrijfles. Ouderwets en een vrij 
schools dictee, maar bij de cursisten 
heel populair. De woorden die 
langskomen zijn vaak nieuw en moeilijk. 
En de spellingsregels Nederlands 
worden eindeloos geoefend. Leuk is het 
verhaal waar een van de cursisten van 
de schrijfles mee komt: pas deed ze 

ergens in Osdorp mee aan een 
schrijfspel. Ze deed het foutloos, want 
het wekelijkse dictee is immers vééél 
moeilijker!  

Kijk, daar doen we het voor. 
 
Om 11.30 komen twee vrijwilligers de 
eerste soeppan (gemaakt in Buurthuis 
33) leegscheppen in 20 tonnetjes. Al 
snel komt er een nog grotere pan uit de 
Stadsboerderij, ook met vers gemaakte 
soep. Ook deze pan gaat leeg in nog 
eens 40 bakjes. 

En dan wordt het een komen en gaan 
van mensen. De een komt om te 
lunchen – de lunch is ondertussen 
klaargemaakt en de tafel gedekt – en 
de ander komt zijn vrachtje soepjes 
ophalen om in Osdorp rond te brengen.  
 
 

 

ophalen om in Osdorp rond te 
brengen.  
De soep gaat veelal naar ouderen in de 
buurt, die niet alleen de soep maar 
vooral het bijgaande contact en praatje 
goed kunnen gebruiken. Sommige 
mensen zijn zo eenzaam, dat dit 
wekelijkse bezoekje van onze 
soepkoeriers voor hen het hoogtepunt 
is van de hele week! 
 
Na de lunch ruimen vrijwilligers de tafel 
af, de soepbakjes die retour komen 
worden afgewassen voor volgende 
week, en om 13.30 starten 4 dames 
met hun spelletjesmiddag 50+. 

 
Om 16.00 stromen kinderen uit de 
buurt het buurthuis binnen voor de 
kinderclub. Soms, 15, soms 20, soms 

25 kinderen in de basisschool leeftijd. 
Een aantal moeders komen mee en 
samen met vrijwilligers van de 
kinderclub en de kinderwerker van Hart 

van Osdorp maken ze er een 
onvergetelijke middag van. De kinder-
club wordt afgesloten met een half uur 
lezen. 
 
Dan opruimen en een drukke dag 
Buurthuis 33 is voorbij. 
 
Zo wordt Buurthuis 33 steeds meer 
wat we met het buurthuis voor ogen 
hebben: een bruisend Buurthuis 33 
maken, een knooppunt van verbinding 
en relaties in de wijk, een 
ontmoetingscentrum, waar mensen uit 

de buurt welkom zijn en worden gezien.  
 
Buurthuis 33: cruciaal gebiedsspecifiek  
Dat Buurthuis 33 bruist kan niet 

verborgen blijven. Zo zijn we ook in 
beeld bij de gemeente Amsterdam. Dit 
is overigens al zo sinds 2015, toen de 
gemeente ons vroeg of we niet meer 
konden en wilden doen aan de opgaven 
waarvoor de gemeente zich in de wijk 
gesteld zag. Het ging toen en het gaat 
nu nog steeds over taalachterstanden, 
armoede, participatie (meedoen) en 

eenzaamheid. Een goede verstaander 
weet onmiddellijk dat deze fenomenen 
nog al eens als broertjes en zusjes 
opereren. Als er een het huisgezin 
binnenkomt, dan nodigt die vaak weer 
de anderen uit. 
 
 

 

https://hartvanosdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ac5bfc9432eb57aa38848eed0&id=a0f126b637&e=9b5e4be5a5
https://hartvanosdorp.us20.list-manage.com/track/click?u=ac5bfc9432eb57aa38848eed0&id=a0f126b637&e=9b5e4be5a5


8 
 

 

 

 

 

 

 
Buurthuis 33 uitgelicht (vervolg) 
 

 
 
In februari 2024 verscheen er een 
interview met Lenie Smit in de 
‘Amsterdam-krant’ die huis aan huis 
wordt verspreid. Zij neemt initiatieven 
en zwaait de scepter over veel in en 
rond het buurthuis. Ook rondom het 
buurthuis, want niet te vergeten is het 
buurthuis ook een trefpunt met 
uitstraling de buurt in. Hierdoor komt 
het dat medewerkers van Buurthuis 33 
achter meer steeds voordeuren 
komen, naar mensen luisteren en hen 
(proberen te) helpen. Het informele 
netwerk van Hart van Osdorp in de 
buurt groeit.  
 
Zie voor dit interview: 
https://hartvanosdorp.nl/wp-
content/uploads/2024/02/Hart-van-
Osdorp-wil-goede-dingen-doen-in-en-
met-de-buurt-Gemeente-
Amsterdam.pdf 
 

 
 
De kinderclub is een parel van 
Buurthuis 33.  

 
 
 
 
 
 

de anderen uit. 
 
Sinds een paar jaar wordt Buurthuis 33 

door de gemeente gezien als onderdeel 
van de sociale basis van de stad. Met 
sociale basis bedoelt de gemeente een 
web van voorzieningen in de wijk die de 

bewoners ondersteunen. In ambtelijk 
jargon klinkt sociale basis zo: “Een 
breed en laagdrempelig aanbod van 
activiteiten en ondersteuning in de 
eigen buurt of wijk. Dat helpt om 
zelfredzaam te zijn, talenten te 
ontwikkelen en mee te doen in de stad.” 
 
Subsidie 
Buurthuis 33 exploiteren kost natuurlijk 
geld. Daarom krijgt Hart van Osdorp 
sinds jaren een beetje subsidie van de 
gemeente. Niet veel overigens, waar-
mee we tot verbazing der beschouwers 
wel veel kunnen doen. Ons kapitaal zit 
immers in mensen en tijd, niet in 
vermogen. Daarom kunnen we veel 
doen voor weinig geld. 
In 2024 werd  de hele subsidieregeling 
van de gemeente Amsterdam opnieuw 
vorm gegeven. Dat betekende dat we 
onze aanvraag anders moesten 
aanleveren, inclusief beoogde samen-
werking met nieuwe partners, omdat de 
gemeente Amsterdam initiatieven en 
krachten in de buurt gebundeld wil zien. 

Veel overleg dus. En wat blijkt? 
Buurthuis 33 valt voortaan in het bakje 
‘Cruciaal gebiedsspecifiek’. Dit geeft 
goed aan hoe de gemeente naar 
Buurthuis 33 kijkt. Het Buurthuis is 
geworteld in de buurt en vervult daarin 
een cruciale rol die dus niet gemist kan 
worden. Buurthuis 33 is met andere 
woorden ook in de ogen van de 

gemeente noodzakelijk voor de buurt.  
In de zomer van 2024 verleende de 
gemeente Amsterdam Buurthuis 33 
voor zes jaar subsidie. Dit is niet alleen 
een blijk van erkenning (die er achter en 
voor de schermen al veelvuldig was), 
maar ook ‘bestaanszekerheid’ voor de 
komende volle zes jaren, voor zover dit 

van de gemeente afhangt natuurlijk.  
 
Per 01-06-25: Buurthuis 21 
Buurthuis 33 is te vinden op nummer  
33 in de Nierkerkestraat. Maar het 
Nierkerkestraatcomplex wordt gesloopt 
en vervangen door nieuwbouw.  
Wat nu? 
 

en vervangen door nieuwbouw.  
Wat nu? 
Gelukkig hebben we een nieuwe locatie 

gevonden op steenworpafstand van 
nummer 33: Clauskindereweg 21. Dit 
is een locatie van een zorggroep, die 
Buurthuis 33 maar wat graag ziet 

komen omdat zij graag meer 
verbonden willen zijn met de buurt. Dus 
zij hebben een pand en zoeken 
verbinding en wij hebben verbinding en 
zoeken een pand. Dit is wat je noemt 
nog eens een win-winsituatie! Dus de 
samenwerking was snel beklonken. Op 
9 december werd de gebruikers-
overeenkomst ondertekend! 
En de gemeente subsidieert de over-
gang, want ze zijn ook blij dat Buurthuis 
33 in de buurt kan blijven. Juist 
kleinschalige initiatieven bereiken 
mensen die voor grote initiatieven te 
klein zijn of zich, beter gezegd, te klein 
voelen. 
 
Dus in juni 2025 wordt Buurthuis 33, 
bij leven en welzijn, Buurthuis 21!  
Een mooi pand, om de hoek bij ons 
oude pand en wat meer is op een hoek 
met grote ramen, dus type aquarium. 
Ideaal voor een buurthuis!  
 

 
 
Dialogen 
Na het succes van de Kerstdialogen in 
december 2023 stonden in de zes 
weken voor Pasen 2024 de 
Paasdialogen op de rol. Dialogen zijn 
buurtgesprekken over zingeving, die 
verdieping willen brengen en dus 
verder gaan dan het dagdagelijkse 
gesprek over het weer. 
Zes avonden organiseerde Hart van 
Osdorp in Buurthuis 33 avonden over 
zingeving en levensvragen. Deze serie 
dialogen gingen over de zin en de onzin 
van het lijden. Een best wel heftig 
onderwerp, maar elke avond zat het 
rond de tafel vol en wisselden 
buurtbewoners van allerlei pluimage  
 
 
 
 

https://hartvanosdorp.nl/wp-content/uploads/2024/02/Hart-van-Osdorp-wil-goede-dingen-doen-in-en-met-de-buurt-Gemeente-Amsterdam.pdf
https://hartvanosdorp.nl/wp-content/uploads/2024/02/Hart-van-Osdorp-wil-goede-dingen-doen-in-en-met-de-buurt-Gemeente-Amsterdam.pdf
https://hartvanosdorp.nl/wp-content/uploads/2024/02/Hart-van-Osdorp-wil-goede-dingen-doen-in-en-met-de-buurt-Gemeente-Amsterdam.pdf
https://hartvanosdorp.nl/wp-content/uploads/2024/02/Hart-van-Osdorp-wil-goede-dingen-doen-in-en-met-de-buurt-Gemeente-Amsterdam.pdf
https://hartvanosdorp.nl/wp-content/uploads/2024/02/Hart-van-Osdorp-wil-goede-dingen-doen-in-en-met-de-buurt-Gemeente-Amsterdam.pdf
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hun mening en gevoelen over het 
onderwerp van de avond uit en deelden 
met elkaar dingen van hun hart. Dat is 
het belangrijkste onderdeel: uitwisseling. 
In de dialogen geven de deelnemers aan 
elkaar cadeaus: wat zijzelf op tafel 
durven leggen en niet te vergeten hun 
onverdeelde aandacht, wanneer de 
ander iets van hem of haar deelt. Ook 
belangrijk is het moment waarop we de 
kring wijder maken en op denkbeeldige 
stoelen mensen uitnodigen die vroeger 
of recent iets belangrijks over het 
onderwerp te berde hebben gebracht. 
Ter lering en vermaak. 
 

Dialoogavonden in Buurthuis 33 zijn zo 
opgezet dat veiligheid en vertrouwelijk-
heid zijn gegarandeerd. Dat krijgen we 
dan ook elke avond terug. Met een 
mengeling van oprechte verbazing en 
instemming reageert de een na de 
andere deelnemer hoe fijn het is om met 
elkaar op deze manier in gesprek te zijn. 
“Ik krijg er een warm gevoel van.” 
Precies, dat is de bedoeling. Ook de 
Paasdialogen zijn buurtzaam en betrok-
ken. 
 
De Paasdialogen, waarover we eerder 
schreven, waren een groot succes. 
Vandaar dat er voor het pinksterfeest 
Pinksterdialogen plaats vonden. De 
onderwerpen die we op de Pinkster-
dialogen bespraken hadden met 
Pinksteren te maken, maar we staken 
het gesprek wel zo in dat iedereen mee 
kon praten en het zijne of hare op tafel 
leggen. 
Op de eerste Pinksterdialoog gebeurde 

opnieuw wat er elke keer in de dialogen 
gebeurt: mensen zijn verwonderd en 
verbazen zich dat je elkaar kunt 
ontmoeten op hartsniveau en toch de 
vrede bewaren. Heel anders dus dan in 
gepolariseerd Nederland, waar allerlei 
gelijkhebbers hun eigen gelijk willen 
krijgen, de gewoonte wordt. 
 
Verhalenkring 
Voor de zomer van 2023 hebben we 

geëxperimenteerd met Luistergroepen. 
Dat initiatief pakten we in 2024 in het 
voor- en najaar opnieuw op met de 
Verhalenkring. De verhalenkring is 
eigenlijk een soort dialoog, maar dan in 
 

een ander jasje gestoken. Niet zin en 
zingeving, maar jouw verhaal staat 
centraal. Namelijk het grote of kleine 
(mag ook) verhaal wat jij op dat moment 
wilt delen met anderen. Maar voor de 
rest staat net als bij de dialogen 
veiligheid en vertrouwelijkheid centraal. 
Bij de dialogen draait de dialoog om een 
onderwerp of thema met allerlei 
persoonlijke kanten dat dan ook vaak 
persoonlijk wordt uitgediept. De ver-
halenkring begint bij het dagelijks en 
persoonlijk leven van de deelnemers, 
neemt dat als uitgangspunt en vraagt 
naar wat het gedeelde bij de andere 
deelnemers oproept. Het doet zo in de 

verte denken aan een vorm van 
buurtintervisie. 
 

 
 
Dialogen en ook de Verhalenkring zijn 
voorbeelden van communitybuilding: 
mensen bij elkaar brengen en aan 
elkaar verbinden. Vroeger en ook 
vandaag hebben we daar nog steeds 
een woord voor: liefde. 
 
Maar of we nu het gesprek voeren op de 
manier van een dialoog of op de manier 
van de verhalenkring, beide vormen van 
gesprek brengen mensen bij elkaar op 
een manier die henzelf verwondert. Elk 
mens heeft een hart en mensenharten 
gaan harder kloppen van aandacht en 
respect. 
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Beste vrijwilligers, ouders en 

verzorgers,  
 
VANDAAG 
 

 
 
Donderdag 12 december zijn de 
vrijwilligers, 
moeders/vaders/verzorgers 
uitgenodigd 
 
Vanaf 11.30 -13.30 uur.  
 
Samen oefenen we, praten we over 
waarom is er kinderclub en welke 
spelletjes zijn goed voor de 
ontwikkeling van kinderen.  
 
Gertrude hoort het graag als je komt 
ivm inkopen van iets lekkers halal. 

 
 
 
 
 
Was super leuk en leerzaam, dankjewel 

lieve Gertrude  

 

Vacature Buurthuis 33 
En toen diende zich medio 2024 een 
investeerder aan die graag wil inves-
teren in het buurtwerk van Hart van 
Osdorp! 
Waarom? Om alles wat er in dit 
Jaarverslag beschreven is. Buurthuis 
33 wordt gezien en gewaardeerd. 
Daarom plaatsten we op de valreep van 
2024, op 30 december, een vacature 
voor een buurtopbouwwerker voor 16 
uur per week. 
De bijbehorende advertentie staat op de 
site hartvanosdorp.nl . 
 
Pedagogische workshop 
Als het over Buurthuis 33 gaat, blijven 
we vertellen.  
Zo gaf onze kinderwerker, die is afgestu-

deerd op pedagogiek, de workshop ‘Hoe 
kan ik mijn kinderen spelletjes leren 
spelen?’ Ze geeft het volgende verslag:  
 

“Op 12 december kwamen we met 
ongeveer tien mensen die vaak op de 

kinderclub te vinden zijn bij elkaar. We 
genoten van heerlijk gebak en van de  
gezelligheid. Vooraf had ik op de 
kinderclub gevraagd wat de kinderen zelf 
willen dat hun ouders zouden leren. 
Hieruit kwam ‘kwartetten’. Dus dat 
moest zo wie zo in de workshop ter 
sprake komen!  
Zo startten we op donderdag met de 
training. Aanwezig waren vrijwilligers van 
de kinderclub, moeders en andere  
belangstellenden. Zelfs iemand die een 
intake kwam doen voor de taalles bleef 
hangen, ondanks de taalbarrière.  
We dachten samen na waarom we de 
kinderclub hebben en waarom er zoveel 
spelletjes zijn. Wat hebben deskundigen  
gezegd waarom spelen met spelletjes 
goed is voor kinderen? 
Dit stuk van de workshop sloten we af 
met een quiz en vervolgens gingen we  
oefenen met Halli Galli.  
We leerden wat wij mensen nodig 
hebben om goed te willen en kunnen 
groeien: competentie, autonomie en 
relatie. En hoe kun je verder groeien? 
Daarvoor was een breinprincipepuzzel 
op te lossen. We sloten natuurlijk af met 
een kwartet en veel pret.  
Een van de deelnemers gaf aan dat het 
erg zinnig was omdat ze ervaarde dat de 

workshop haar Nederlandse taal goed 
deed, meer dan bij een andere 
gespreksgroep waar ze wel eens aan 
deelneemt.  
Een andere ouder vertelde de week 
daarop blij dat ze Halli Galli had gekocht 
om het thuis te gaan spelen. Weer een 
andere ouder is kwartet gaan spelen 
thuis.  
Nu is het de kunst om deze twee 
spelletjes te oefenen en uit te breiden 
zodat we verder kunnen met een nieuw 
spel.”  
 
Workshop kaarten maken  
Op 11 december gaf een creatieve 
buurtbewoner die grafisch ontwerper is 
een middag over creatief kaarten 
maken.  

 

 
 
Steeds meer buurtbewoners weten 

Buurthuis 33 te vinden als plek om te 
delen en te ontmoeten. 
Ook zo wordt het buurthuis steeds meer 
een brandpunt, verzamelplek en 
pleisterplaats in de buurt. Een echte 
hub. The place to be! 
 
Overigens heeft ‘onze’ grafisch 
ontwerper desgevraagd toegezegd een 
nieuwe folderlijn en huisstijl voor 
Buurthuis 33 te ontwerpen. Daarover in 
2025 vast meer! 
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Nieuwe partners in de buurt 
Zoals gezegd, moest Hart van Osdorp in 
het kader van de subsidieverlening een 
nieuw plan indienen. Dit proces leverde 
ons nieuwe partners op. Bijvoorbeeld 
The Beach, een partij die in Osdorp veel 
doet met kinderen en vooral de creatieve 
en actieve kant van het menszijn bij 
kinderen naar boven probeert te halen, 
wil haar werk en ervaring graag 
overplanten naar andere buurten in 
Osdorp. Dus een echte win-winsituatie: 
methode, ervaring en werkers voor 
Buurthuis 33 en ons netwerk voor The 
Beach. Zo werd Buurthuis 33 nog meer 
wat de slogan van Hart van Osdorp zegt: 
Samen voor iedereen! 
 

 
 
Inmiddels hebben twee pilots 
plaatsgevonden: Buitenateliers en Gang-
makers.  
De Buitenateliers waren op 23 en 30 
augustus groot feest op de stoep voor 
Buurthuis 33! Waren de eerst keer, op 
23 augustus, ongeveer 8 kinderen 
present (vakantietijd), op 30 augustus 
klommen we al naar zo’n 20 kinderen, 
die met hun moeders kwamen 
meedoen.  
In september/oktober was er vervol-
gens een pilot van vijf afleveringen van 
het concept Gangmakers om te kijken en 
te proeven wat de kinderen in ons 
netwerk leuk vinden en nodig hebben. 
Ook zo wordt Buurthuis 33 mooier, 
beter en relevanter.  
In 2025 hopen nog meer nieuwe 
partners aan te sluiten. 
 
Burendag 
En toen werd het 28 september, 
Burendag 2024. Een buurtbewoner 
nam contact op met Buurthuis 33 om 
samen iets te doen in de buurt en zij 
 
 

vroeg zich af of Clauskindereweg 21 
hiervoor niet een goede locatie zou zijn. 
Natuurlijk wel! 
En aldus geschiede. Buurthuis 33 kwam 
met schalen vol hapjes en soep de 
burendag van alle het goede voorzien en 
de buren van nummer 21 kwamen 
binnen. In het beoogde nieuwe pand van 
ons buurthuis passen ongeveer 40 
mensen tegelijk! De sfeer was goed, het 
eten was geweldig en grappig toch hoe 
je om de hoek (250 meter verderop) 
dan toch weer nieuwe mensen 
tegenkomt en via een andere locatie 
inplugt in andere netwerken. Dit soort 
dagen helpen om elkaar in de buurt te 
ontmoeten. Keer op keer wijzen onder-
zoekers erop dat mensen ontmoetings-
plekken nodig hebben om elkaar te 

treffen. Iedereen zit zo opgehokt op zijn 
eigen plekje dat we elkaar niet meer 
spreken. Wij zijn het samen verleerd, 
ook al wonen we nog zo dicht op elkaar. 

 
Vuil prikken in de buurt 

 

 
 
Vuil prikken is pure noodzaak in Osdorp. 
Twee perkjes (ongeveer 100 meter) 
aan een kant (foto links) schoonprikken, 
levert al ruim een halve vuilniszak op aan 
flesjes (glas en plastic), papier, 
zakdoekjes en vooral veel wikkels, heel 
veel snoeppapier dus. Het is op de foto 
niet heel goed te zien, maar rechts is 
nog niet gedaan en daar ligt alle 
zwerfvuil dus nog vrolijk door elkaar 
heen te schimmelen. De schouwer die 
het zwerfvuil bestudeert, ontwaart 
intussen wonderlijk gedrag dat zich laat 
samenvatten in de wet van het 
Osdorpse zwerfvuil: het houdt 
doorgaans slechts tien centimeter 
afstand van elkaar. En geregeld kruipt 

het ook naar elkaar toe. Dat is de wet 
van de Osdorpse zwerfvuilaantrek-
kingskracht, of zeg maar -vermenig-
vuldiging. Als het er eenmaal is, trekt het 
op elkaar aan. Het jongt… 
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Hemelvaartsdag, Koningsdag op 9 mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hart van Osdorp had een 
buurtbewoner en taalcursist uit 
Buurthuis 33 meegenomen voor het 
interview-moment in de lunchdienst 
van De Ark. En natuurlijk vroegen we 
haar daarna op het Taalcafé naar haar 
ervaringen. Er kwam een positieve 
recensie! “Wat veel mensen waren er. 
Ik wist niet dat er nog zoveel mensen 
in Nederland geloven.” (De dame in 
kwestie is moslim.) “Ik vond het heel 
gezellig en voelde me er thuis.” Kijk, 
en daar kun je mee thuis komen in 
buurt en kerk! 
 
 

 
 
 
 
 

 

Samenwerking lokale kerken 
2024 bracht meer samenwerking 
tussen de lokale kerken. Dat is belangrijk 
omdat onze kleinschalige initiatieven 

elkaar zo kunnen versterken. Niet alleen 
bovengenoemde verhalenkringen orga-
niseerden we samen, maar ook een 
aantal gezamenlijke diensten (twee: op 
21 januari en 22 september), een op 
Stille Zaterdag en wat ons betreft als 
hoogtepunt de dienst op 9 mei op 
Hemelvaartsdag. Onze informatie- en 
nieuwsbrief van juni beschrijft het als 
volgt: “Op Hemelvaartsdag was Hart van 
Osdorp de pleisterplaats voor samen-
werkende kerken in Osdorp. 
Dit betekent dat we veel gasten uit 
andere kerken mochten verwelkomen 
en dat we een gezamenlijke dienst 
hadden met een bont programma (lees: 
liederen en gewoonten uit allerlei 
christelijke tradities die eigenlijk 
helemaal niet bij elkaar passen, maar die 
nu naast elkaar gezet toch een bont en 
feestelijk geheel vormden.) Natuurlijk 
begonnen we te laat (zoals in Hart van 
Osdorp te doen gebruikelijk) en dit was 
voor sommige bezoekers meteen een 
harde landing in de realiteit van een 
andere zusjeskerk. Maar die landing 
werd al snel aangenaam, omdat de 
Geest van Jezus ons meenam naar 
koning Jezus toe. Koningsdag van Jezus, 
zo gaat Hemelvaartsdag vanaf nu door 

het Osdorpse.” 
Een ander belangrijk event was de 
Noveen die we nu voor de tweede keer 
organiseerden. De Noveen is een oude 
christelijke traditie om tussen Hemel-
vaartsdag en Pinksteren in navolging van 
de apostelen (Handelingen 1:14) negen 
dagen te bidden om de komst van de 
heilige Geest en Gods nieuwe wereld.  
 

 
 
 

Dit proberen we in Nieuw-West nieuw 
leven in te blazen. Dit overigens in 
navolging van een wereldwijd initiatief. 
Vorig jaar deed Hart van Osdorp dit nog 

alleen in Nieuw-West. Maar dit jaar 
sloten al meer kerken aan. Dit initiatief 
past wat Hart van Osdorp betreft in een 
bredere beweging die wij willen maken 
om elk christelijk feest meer met elkaar 
te beleven en te vieren.  
 
Een ander memorabele samenwerking 
was de praktijkcursus bidden. Dit was 
een cursus die niet veel woorden aan 
bidden besteedt, maar des te meer de 
deelnemers met bidden laat oefenen. 
Een echte praktijkcursus dus, waarin we 
bijvoorbeeld oefenden met de biecht, 
het ministrygebed, luisteren naar God, 
het Levensgebed uit de Ignatiaanse 
spiritualiteit en meer, veel meer. Bidden 
is immers communiceren met God en 
dat kan op duizend-en-een manieren. 
Deze cursus kende twee edities en 
smaakt naar meer. 
 

 
 
Over samenwerking gesproken, in het 
kader van de week van de eenheid 
organiseerden verschillende kerken in 
De Ark (Slotervaart) op 21 januari 
samen een lunchdienst op de wijze van 
De Ark. Dit was een gebeurtenis, niet 
alleen omdat verschillende kerken voor 
en in de dienst samenwerkten, maar 
ook omdat een lunchdienst op de wijze 
van De Ark een dienst is, speciaal 
ontworpen op de grens van buurt en 
kerk. Zoiets kan zich natuurlijk in onze 
speciale interesse verheugen!  
Wat is het design van zo’n dienst? 

Wel, veel en korte momenten van 
welkom, muziek, een spelletje, twee 
interviews met buurtbewoners en een 
korte Bijbeluitleg. Kortom een 
wervelend spektakel! 
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Groen Kikkerplein 
 

 
Kikkerplein zonder 
 

 
en met het kunstwerk 
 
 

 
Kikkerfeest 1 maart 
 

 
 

 
Kikkerfeest 24 mei 
 
 
 
 

 

Het Kikkerplein 
En toen kreeg een medewerker van 
Buurthuis 33 opeens een mooie bos 
bloemen van stadsdeelbestuurder 
Nazmi Türkkol. Waarom dat? Omdat 
Buurthuis 33 | Hart van Osdorp zich al 
jarenlang sterk maakt voor het 
Kikkerplein. (Eigenlijk het Evertsweert-
plantsoen, maar op voorspraak van Hart 
van Osdorp noemt iedereen dit 
plantsoen nu het Kikker-plein.)  
Zo hebben we twee jaar lang samen met 
hartvanosdorpers de trappen van het 
Kikkerplein letterlijk elke week 
schoongeveegd. 
 

 
 
En we hebben niet aflatend gepleit voor 
meer aandacht van de gemeente en de 
buurt voor het plein, zodat het schoon en 
heel en veilig wordt en niet omlaag gaat 
glijden en verzuipen in het zwerfvuil. En 
zie daar, deze pleidooien van Hart van 
Osdorp en andere buurtbewoners 
hebben resultaat gehad. Want het 

Kikkerplein is niet alleen vergroend, 
maar nu worden ook de trappen 
opgeknapt met een heus kunstwerk. 
“Als ik het goed heb begrepen, is dit bij 
jullie begonnen. Alsjeblieft, een bos 
bloemen als blijk van waardering.” Nu ja, 
bij ons begonnen? Een beetje, niet 
helemaal, vereende krachten en zo. 

Maar toch, een voorbeeld van hoe je 
samen met elkaar de buurt weer een 
beetje mooier kunt maken.  
En een buurtkerk liep voorop… 
 
Kikkerfeesten 
Nog een goed voorbeeld van de plek van 
Buurthuis 33 in de buurt bieden de 
Kikkerfeesten. Doel van deze 
‘Kikkerfeesten’ is om aandacht te vragen 
voor het schoonhouden van de buurt en 
de storm van zwerfafval bedwingen, met 
name die op het Kikkerplein, het 
buurtplein voor het schoolgebouw  
 

De Kikker, op steenworpafstand van 
Buurthuis 33. Lange adem, geduld, 
steeds op terugkomen – dat is de weg.  
Nu zijn deze Kikkerfeesten een 
belangrijk uithangbord. Kinderen en 
ouders komen samen en de kinderen 
gaan mee op priktocht op het plein en 
door de buurt.  
En natuurlijk zijn de vrouwen van 
Buurthuis 33 altijd van de partij met hun 
hapjes, soep en drankjes.  
 
Op 1 maart organiseerde Hart van 
Osdorp met 10 buurtmoeders, 5 
vrijwilligers en 25 kinderen het eerste 
Kikkerfeest van het jaar in en rond 

Buurthuis 33. We zetten een prikactie 
op touw met de kinderen, gaven 
creatieve les over ‘schoon’ en er was, 
zoals dat bij een buurtfeest hoort, heel 
veel en heel lekker eten.  
En de bonus van zulke festijnen is 
opnieuw dat mensen samenkomen en 
wat met elkaar krijgen. Er gingen 
stemmen op om iets dergelijks elke 
maand te gaan doen… 
 
Op 24 mei was het volgende 
Kikkerfeest. Onze taalcursisten 
vertelden dat het in hun thuislanden heel 
gewoon is om je troep op straat te 
gooien. Nu, dat gebeurt in Osdorp dus 
ook op grote en algemene schaal. 
Behalve dat zwerfvuil het zichtbare topje 
van een pyramide van problemen is, 
zoals een ambtenaar van de gemeente 
pas zei, is het dus ook een kwestie van 
cultuur en gebruik. 
Welnu, met de Kikkerfeesten willen we 
jong en oud laten zien en ervoor 

interesseren dat het ook anders kan en 
mag. Daarom gaan we op elk feest niet 
alleen knutselen en samen eten, maar 
ook, zoals gezegd samen buiten vuil 
prikken. 
Helaas goot het op 24 mei van de regen. 
Maar we hebben toch met elkaar goed 
feest gemaakt in de binnentuin van de 
Kikker. 
 
Op 11 juli was er opnieuw een 

Kikkerfeest. Er was een creaworkshop 
over het geplande kunstwerk voor op de 
trappen van De Kikker, een heuse 
afvalquiz en opnieuw een prikbingo 
waarmee de kinderen kleine prijsjes 
konden verdienen. 
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Kikkerfeest 1 maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

konden winnen. 
 
Op 18 oktober hebben buurtkinderen 
zeker 60 vliegers gemaakt, 40 
toverkijkers en 20 kinderen sloten aan 
bij de zachte knuffel performance van 
Kleintje Kunst. En er was weer het 
heerlijke eten van de moeders van 
Buurthuis 33. Om 16.45 uur maakten 
dreigende donkere wolken een einde aan 
een hele gezellige middag! De 
buurtmoeders zorgden voor 200 
groente- en fruitspiesjes, Somalische 
cake en hapjes, Syrische soep en 
rijstwafels. 
 

 
 
Op 22 november organiseerden 
buurtpartijen en dus ook Hart van 
Osdorp het laatste Kikkerfeest van dit 
seizoen. Maar op deze vrijdag lag het 
plein voor de zoveelste keer dit jaar niet 
in het zonnetje, maar plensde het van de 
regen. Echt weer voor kikkers dus, maar 
niet voor mensen! Daarom zetten we het 
feest voort in de binnentuin van de 
Kikkerschool.  
  

 
 
Er waren veel mensen en kinderen uit de 
buurt. Want de feestelijkheden waren 
ook ter gelegenheid van de verbouw van 
De Kikkerschool en de start van FC De 
Kikker, een soort buurthuisachtig 
initiatief vanuit de Kikkerschool.  
Maar de buurt heeft toch al Buurthuis 
33? Ja, maar in het soort buurten als de 
onze misstaan meerdere buurthuizen 
totaal niet. Er is veel vraag en de buurt 
bestaat toch al snel uit 5000 inwoners.  
 
 

Veel meer dan Buurthuis 33 kan 
bedienen en herbergen. Samenwerking 
in plaats van concurrentie ligt dan ook 
voor de hand! 
 
Terug naar het Kikkerfeest. De dames 
van Buurthuis 33 waren dus samen-
werkend van de partij. Een van de 
specialiteiten van het huis zijn onze 
lekkere hapjes. Die vielen dan ook erg in 
de smaak!   
  

 
 
De Kikkerfeesten organiseren we 
samen met partijen uit de buurt en 

natuurlijk met buurtbewoners om 
mensen bij elkaar te brengen rondom 
het Kikkerplein en de bewustwording te 
vergroten dat het plein van ons allemaal 
is en dat we er goed aan doen om het 
plein schoon, heel en veilig te houden. 
Met andere woorden, het Kikkerplein is 
de huiskamer van ons allemaal! 
 

 
Kikkerpleinfeest 11 juli 
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Programma Buurthuis 33 
november 
 

 
Blik op de tuin van Hart van Osdorp 
bij de Stadsboerderij.  
De buurt is ook als een tuin… 
 

 
Aan God alle eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht  2024 
De Samenvatting 

Ook in 2024 was Hart van Osdorp in de 
buurt present als buurtzame kerk. 
Buurt-zaam, het achtervoegsel -zaam 
wekt, toegevoegd aan een woord, dat 
woord tot leven en laat het als het ware 
doen waar het voor staat. Welnu, zo was 
Hart van Osdorp ook in 2024 in de buurt 
een buurtzame buurtkerk.  
 
In deze tijd moet alles renderen, zicht-
baar zijn en het liefst groot en zins-
begoochelend. Buurtzaam bezig zijn is 
daarentegen naar zijn aard lokaal, klein 
beginnen en klein durven blijven. En dat 
is niet zo zichtbaar, niet zo sexy. Het laat 
met andere woorden niet meteen de 
sterren van de hemel vallen en de 

monden open, maar het is voor wie het 
zien wil wel buurtzaam en daarom van 
grote betekenis in de haarvaten van de 
buurt.  

Niet onze ‘instagramwaardigheid’ maar 
of we waarde hebben voor mensen van 

vlees en bloed – dat maakt Hart van 
Osdorp een buurtzame kerk in de buurt. 
Buurtzaam doen is een vorm van 
ruimhartigheid. Het is een soort levend 
protest tegen de harteloosheid en hang 
naar efficiency die onze maatschappij 
tekent. Dat deze welwillendheid niet 
alleen een grondhouding is, maar zich uit 
in overvloedig doen, laat dit jaaroverzicht 
ook zien.  
 
Ook in 2024 hanteerde Hart van Osdorp 
voor haar buurtwerk de presentiebena-
dering. Aanwezig zijn, in en met de buurt 
zijn, verbonden en solidair, naar mensen 
luisteren en zo buurtbewoners letterlijk 
en figuurlijk tevoorschijn luisteren.  
En: blijven, niet weggaan, een baken of 
anker in de buurt willen zijn, belangeloos, 
onvoorwaardelijk en zonder oordeel.  
En dat met de mensen en niet voor hen, 
reden waarom Hart van Osdorp nooit 
Hart vóór Osdorp heeft willen heten,  
maar altijd Hart van Osdorp wil zijn. 
 
Hart van Osdorp had in 2024 twee 
‘buurthuizen’ en twee ‘kerken’ in de 
buurt. Immers, de buurtkerk functio-
neert als een buurthuis en Buurthuis 33 
is een soort kerk, eenvoudig omdat 
mensen van heel verschillende achter- 
 

 
 
gronden en culturen daar samen-
komen, elkaar opzoeken en iets met 
elkaar krijgen. En dat lijkt wel op ‘kerk’. 
 
De diensten OpZondag floreerden in 
2024 als nooit tevoren. De ene 
gedenkwaardige dienst volgde op de 
andere. Langzaam maar zeker nemen 
de bezoekersaantallen toe. Niet dat dit 
het belangrijkste is, maar dat de heilige 
Geest present is, dat is pas echt 
belangrijk en dan is iedere OpZondag 
een belevenis! 
Verder waren in de buurtkerk OpMaan-
dag, onze interactieve onderwijsavond 
(1),  geloofstools en -kaarten voor 
geloofsgroei (2) en het toenemende 

gebruik van rituelen in de diensten (3) 
belangrijke ontwikkelingen.  
Veelbelovend is ook dat de lokale kerken 
elkaar steeds beter weten te vinden. 

 
Buurthuis 33 wordt steeds meer een 

spil in de buurt en is door de gemeente 
Amsterdam inmiddels gelabeld als 
cruciaal gebiedsspecifiek: het buurthuis 
is geworteld in de buurt en vervult 
daarin een cruciale rol die dus niet 
gemist kan worden. Daarom heeft 
Buurthuis 33 van de gemeente voor zes 
jaren subsidie toegezegd gekregen. 
 
Op 9 december werd een gebruikers-
overeenkomst getekend door Ons 
Tweede Thuis en Hart van Osdorp. 
Want in juni 2025 gaat het buurthuis 
verhuizen naar Clauskindereweg 21 en 
zal vanaf dan als Buurthuis 21 door de 
buurt gaan. 
 
Alle activiteiten in Buurthuis 33 
verdienen eervolle vermelding. Maar 
extra vermeldenswaard waren  in 2024 
de vele dialogen, de verhalenkringen en 
de pedagogische workshop.  
 
Veelbelovend is ook de toestroom van 
nieuwe partners in de buurt en 
natuurlijk de vacature voor een nieuwe 
buurtwerker! 
 
Hart van Osdorp is een buurtzame 
buurtkerk en geeft daarom en daarvoor 
God alle eer! 
 


