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2023: het jaar van innovaties, van visie 
praktiseren en van Buurthuis 33. 
Allereerst in dit jaarverslag enkele in 
het oog vallende innovaties uit 2023.  
Om te beginnen het kerstfeest: voor het 
eerst vierden we op Eerste Kerstdag 
het feest met een heus kerstdiner, met 
tussen de gangen door een kerst-
verhaal en een tafelrede, nadat we 
eerst in vier talen (Nederlands, Farsi, 
Turks en Azerbeidjaans) het kerst-
verhaal uit Lucas 2 hadden gelezen. Er 
waren veel mensen uitgenodigd en ook 
veel mensen gekomen. Er was vrede, 

vreugde en alles liep als een trein, 
dankzij de vele vrijwilligers. Dat we 
iedereen aan één U-vormige tafel 
nodigden verhoogde de kerstsfeer 
alleen maar!  
 

  
 
Een tweede belangrijke innovatie uit 
2023 zijn de Kerstdialogen. We hadden 
altijd al de wens om dialogen in de buurt 
te organiseren, maar het ontbrak ons 
aan een goede aanleiding en dus aan 
een goed begin. Maar dit jaar leek het 
een goed idee om iets te gaan doen 
naar aanleiding van de christelijke 
feesten. Om te beginnen: Kerstdialogen.  
Een dialoog bedoelt naar zijn aard een 
uitwisseling te zijn en geen debat. Bij 
een debat gaat het om overtuigen, 

maar bij een dialoog gaat het om 
luisteren. Of zoals we tegen elkaar 
zeiden: in een dialoog geef je elkaar 
cadeaus met de dingen die je op tafel   
 

legt én met de aandacht en het res-
pect dat je elkaar geeft door naar 
elkaar te luisteren.  
 

 
Kerstdialogen 14 december. 
Uiteindelijk schoven die avond 10 mensen aan. 

 
De Kerstdialogen lieten zien dat 
dialogen een prachtig middel zijn om 
wezenlijk met elkaar in gesprek te 
geraken en elkaar te ontmoeten op een 

dieper niveau dan je dagdagelijks in de 
buurt met elkaar bereikt. Door de 
dialoogvorm ontstaat er geen verwij-
dering, maar juist een diepe verbinding 
met elkaar, doordat deze vorm zoveel 
veiligheid geeft dat mensen hun hart op 
tafel durven te leggen.  
Tegelijk is het een mooie manier om 
zingeving in de buurt ter sprake te 

brengen: wat maakt je leven 
waardevol? Wat geeft je houvast? We 
lazen tijdens de dialogen elke avond het 
kerstverhaal en een van de deelnemers 
citeerde uit de Koran. 
 
Voor het format van de Kerstdialogen 
speelden we leentjebuur bij een cursus 
uit Engeland, met de titel Being With. 
Being With praktiseert de dialoog in 
vier onderdelen: 1. een check-in; 2. mag 
ik je wat vragen…? Vier vragen over het 
thema van de avond; 3. we maken de  
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Contactgegevens: 
Hart van Osdorp 
Postadres: Lomondlaan 78, 1060PL Amsterdam  

Telefoon: 06 1540 2594 
Web: www.hartvanosdorp.nl 
Email: info@hartvanosdorp.nl  

Giften 
IBAN: NL09ABNA0507405943  

T.n.v. Stichting Hart van Osdorp te Amsterdam 

 

http://www.hartvanosdorp.nl/
mailto:info@hartvanosdorp.nl
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“Eenmaal op dit spoor zijn de 
mogelijkheden eindeloos. Wat mensen 
graag doen is op een moment in de 
dienst een kaarsje voor iemand 
branden (de zin hiervan leggen we 
even uit) en bijvoorbeeld met een 
zegenlied elkaar zegenen.” 
 

 

kring wijder. Met een praatje dat menin-
gen van andere mensen uit andere 
tijden en plaatsen introduceert; en 4. 
een vrije tribune met ruimte voor 
allerhande  reacties, van vragen om 
meer info tot stellige verbazing. Alles 
mag, mits het met aandacht en respect 
gepaard gaat.  
De Kerstdialogen trokken alle drie 

avonden een tafel vol mensen van 
allerlei pluimage uit de buurt.  
 
In 2023 experimenteerden we in de 
derde plaats ook met zogenaamde 
Luistergroepen.  
Luistergroepen hebben veel weg van 
Kerstdialogen in die zin dat het ook gaat 

om luisteren naar elkaar. De vorm is 
weliswaar een iets andere (geleend van 
luistergroepen uit Amsterdam-Noord), 
maar ook in de Luistergroep gaat het 
om uitwisselen en niet om overtuigen. 
Deze vorm was wat wennen in Osdorp. 
De groepen waren erg klein, maar wel 
fijn, zodat we zinnen op een doorstart in 
2024! Ook de Luistergroep gaat over 
zingeving, maar het vertrekpunt is niet 
een christelijk feest, maar zijn de dagda-
gelijkse belevenissen en werkelijkheid in 
het leven van de deelnemers.  
Net als de Kerstdialogen zijn ook de 
Luistergroepen een bijzondere middel  
om mensen aan elkaar te verbinden op 
een dieper niveau, daar waar de harten 
van de buurtbewoners kloppen. 

 
Een vierde innovatie waren in 2023 de 
Gebedsdiensten. Gebedsdiensten zijn 
maandelijkse diensten OpZondag met 
alleen gebed. Dus geen bijbeluitleg, 
geen lange verhalen, maar louter en 
alleen muziek en gebed.  
Nu lopen gebedsdiensten altijd het 
gevaar ietwat saai en langdradig en 

eentonig aan te voelen om dan van de 
weeromstuit toch weer gevuld te raken 
met veel woorden buiten het gebed. 
Met andere woorden, het is een 
uitdaging om een gebedsdienst een 
gebedskanaal voor het volle vuur en de 
volle kracht van de heilige Geest te laten 
zijn. We hebben geleerd van een ver-

haal in 2 Koningen 3, waar Elisa koning 
Josafat opdraagt om kuilen te graven 
om het komende water van de Heer op 
te vangen. Dat is wat we in een gebeds- 

 
 

dienst ook doen: gebedsvormen klaar 
leggen om het levende water van 
gebed in op te vangen.  
Zodoende gebruiken we verschillende 
vormen van gebed: popcorngebed 
(gebeden van een regel die links en 
rechts en voor en achter in de zaal 
oppoppen), bidden met de psalmen, 
Koreaans bidden (iedereen bidt hardop 

door elkaar), 50% gebed (de ene helft 
zingt, de andere helft bidt hardop), stil 
gebed (persoonlijk in gesprek gaan met 
de heilige Geest), en meer, bijvoorbeeld 
een kaarsje branden.  
 

 
 
Elk onderdeel sluiten we iedere keer af 
met het samen hardop bidden van het 
Onze Vader. Het geheel versieren we 
met een aantal gezongen liederen, 
met als het gevolg: een werkelijk krach-

tige, enerverende, emotionele en bij tij-
den overrompelende ervaring! 
In de gebedsdienst stappen we dus af 
van de ene (of een paar) m/v die 
voorbidt (terwijl de rest in stilte 
meebidt) en laten we iedereen bidden.  

 
Een vijfde niet te missen innovatie van 
2023 is de Vrouweninloopochtend in 
Buurthuis 33 op de dinsdag. 
De vrouweninloop is een offspring van 
de kinderclub in Buurthuis 33. 6-10 
moeders en andere vrouwen uit de 
directe buurt van Buurthuis 33 en van 
verder weg uit Osdorp komen elke 
dinsdagochtend samen rond de 

huistafel in Buurthuis 33. Het begon 
met koffie, spelletjes doen, haken en 
breiden. Maar inmiddels is er zoveel 
contact en vertrouwen gegroeid, dat de 
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Inspiratie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
De twaalfde editie van De Staat van de 
Stad Amsterdam. Zie: 
https://onderzoek.amsterdam.nl/publi
catie/de-staat-van-de-stad-
amsterdam-xii-2022-2023 
 

 
 

 
Zwerfvuil in de Nierkerkestraat. 
 
 
 
 
 

 

gesprekken zich verdiepen tot gesprek-
ken van vrouw tot vrouw en van hart tot 
hart. Deze ochtenden lopen als een 
trein omdat de vrouwen het leuk vinden 
elkaar te ontmoeten en blij zijn dat ze 
een plek hebben om met elkaar te 
kunnen praten en delen, wat anders (in 
drukke gezinnen en door het drukke 

leven) niet zo snel gebeurt. 
Deze ochtend en tafel wordt steeds 
meer een plek van uitwisseling en 
onderlinge hulp. Deelnemers geven 
elkaar informatie en probleemoplos-
singen. Er is actieve input van elkaar 
aan elkaar. Precies zoals we het graag 
zien: er groeit een community in de 
buurt! Zelfs Het Parool wist de vrouwen 
te vinden, toen de krant reacties van 
bewoners wilde ophalen over slechte 
berichten uit Osdorp. 
 
Slecht nieuws uit Osdorp 
In september verscheen namelijk de 
twaalfde editie van De Staat van de 
Stad Amsterdam. Een overzicht van het 
wel en wee van Amsterdam dat elke 
twee jaar verschijnt. Het stadsdeel 
Osdorp behoort in deze twaalfde 
publicatie steevast bij de koplopers van 
alle foute lijstjes, met als voorlopig 
dieptepunt dat in Osdorp het vertrou-
wen in de toekomst en het geluksgevoel 
van de mensen met een percentage 
van slechts 53% het geringste is van de 

hele stad!  
Dit komt omdat er in Osdorp een 
stapeling is van allerlei problematiek: 
criminaliteit, armoede, achterstand op 

allerlei gebied, eenzaamheid en noem 
maar op. Dit zet de leefbaarheid en het 
veiligheidsgevoel in de Osdorpse buur-
ten onder druk.  
Dat is ook in de Nierkerkebuurt het 

geval. Behalve zwerfvuil is er sprake van 
steekpartijen, rondvliegende stenen, 
illegale prostitutie en werd onlangs nog 
de gevel uit het complex tegenover 
Buurthuis 33 opgeblazen. 
 
Pas deelde iemand OpZondag een 
bijzondere ervaring: de zon scheen 
buiten volop en toch fietste ze in de 
regen. Zo is Osdorp: de zon van Gods 
nieuwe wereld is er al, maar het regent 
ook kwaad…  
 
 
 

Laboratorium Hart van Osdorp 
In dit Osdorp is Hart van Osdorp als 
buurtkerk present. Een uitdaging 
inderdaad, maar ook een voorrecht. Als 
de kerk al ergens een place to be heeft 
en zelf ook een toevluchtsoord mag zijn, 
dan is het wel in die wijken van de grote 
steden van ons land zoals Osdorp. 

 

 
 
En daar leer je veel van als kerk. De 
informatie- en gebedsbrieven van Hart 
van Osdorp gaven dan ook in 2023 

heel wat geleerde lessen door.  
We noemen hier een paar van de 
belangrijkste van het afgelopen jaar: 
 
# Stefan Paas heeft onlangs opgemerkt dat 
veel mensen verlegen zijn met het christelijk 
geloof. Christenen weten niet wat te zeggen en 
veel niet-christenen, voegen wij hieraan toe, 
ervaren geloven (daarom?) als niet relevant. 
Waar het op vast zit en wat ontbreekt, als we 
Paas goed begrijpen, is dat er vaak ‘een 
klankkast’ of geleefde praktijk van het geloof 
ontbreekt. Hierdoor kun je op de trommel van 
het goede nieuws slaan wat je wilt, maar er 
klinkt geen muziek. Dat maakt het goede 
nieuws als vanzelf irrelevant, want losgezongen 
van het echte leven met al zijn ups en downs. 
Hart van Osdorp wil daarentegen op allerlei 
manieren het geloof kleur en ‘klankkast’ geven 
in de buurt. Hart van Osdorp is immers niet 
voor niets een buurtkerk, waar het geloof kan 
worden voor- en uitgeleefd in de buurt. 
 
# Een buurtkerk, dat is een kerk en een buurt 
ineen. Vaak is het duidelijk wat kerk is en ook 
wat buurt is. Maar wat als je nu eens door je 
oogharen kijkt naar wat er in Buurthuis 33 
gebeurt? Dan ga je zien dat mensen van heel 
verschillende achtergronden en culturen 
samenkomen, elkaar opzoeken en iets met 
elkaar krijgen. We hoorden onlangs iemand 
zeggen: “Dat is pas kerk!”  
Zowel Hart-van-Osdorpers als buurtbewoners 
zouden bij deze uitspraak misschien wel eens 
hun wenkbrauwen kunnen fronsen.  
Maar wellicht helpt dit: Gods nieuwe wereld 
overlapt kerk en buurt beide… overal waar 
vrede is en mensen elkaar helpen, daar is iets 
of meer van Gods nieuwe wereld. 
Iemand zei: weliswaar wordt de kerk in 
Nederland kleiner, maar we zien Gods nieuwe 
wereld juist groter worden!  
 
   

 

 
    

https://onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/de-staat-van-de-stad-amsterdam-xii-2022-2023
https://onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/de-staat-van-de-stad-amsterdam-xii-2022-2023
https://onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/de-staat-van-de-stad-amsterdam-xii-2022-2023
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Andere geleerde lessen uit 2023 
waren: 
 
▪ het goede nieuws komt niet uit de 

hemel vallen maar wortelt in de 
buurt 

▪ kerk en overheid kunnen 
samenwerken, ook in Nederland 

▪ eten, onderwijs en gesprek nog 
steeds een beproefde combi 

▪ een mix van gelovig en niet 
gelovig maakt de kerk mooi 

▪ kerk zijn is (ook) in de buurt zijn 
▪ kerk en buurt dansen met elkaar 

op het koord van vertrouwen 
▪ kerk zijn is met mensen zijn 
▪ kerk zijn is verder kijken 
▪ buren op de been brengen is zo 

moeilijk niet  
▪ chemie tussen heel verschillende 

kinderen is mogelijk. Zo gaan 
kinderen ons voor in Gods nieuwe 
wereld  

▪ de kerk is superrelevant zodra je 
voet in je directe omgeving 
(buurt) zet  

 
We leren dus nieuwe, Osdorpse, 
definities van kerkzijn.  
Luistergroepen (zie boven) zijn 
daarvan een nieuw en praktisch 
voorbeeld: we gaan gewoon met 
buurtbewoners zitten en luisteren… en 
doen zo iets wat in onze tijd zeldzaam 
aan het worden is: een luisterend oor 
bieden en samen een plek creëren 
waar eindelijk naar jou geluisterd 
wordt en niet geoordeeld, laat staan 
veroordeeld of gepolariseerd,  
gediscrimineerd, of weggezet wordt. 
Nee, hier ben je welkom en hier word 
je gehoord. 
(Informatie- en gebedsbrief april 2023) 
 
 
 
 

# Pas zei iemand dat je als kerk moet blijven 
luisteren naar wat God over je gezegd heeft.  
Voor Hart van Osdorp is dat Jesaja 61: 
 
De geest van God, de HEER, rust op mij, want 
de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het 
goede nieuws te brengen heeft Hij mij 
gezonden, om aan verslagen harten hoop te 
bieden, om aan gevangenen hun vrijlating 
bekend te maken en aan geketenden hun 
bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit 
te roepen… 
 
Kortom, licht en hoop zijn, vertellen en doen. 
Dat is Hart van Osdorp. 

 
Presentiebenadering 
Bovenstaand bericht over het ontstaan 
van de vrouwencommunity in Buurthuis 

33 is een voorbeeld van wat je kunt 
krijgen, als je aanwezig bent in de buurt. 

We schrijven: kunt krijgen…, want buurt-
werk komt vaak neer op tien dingen 
uitproberen, waarvan er negen misluk-

ken en er dus uiteindelijk maar één 
veelbelovend overblijft. 
Aanwezig zijn in de buurt – dat heet in 
jargon de presentiebenadering. En Hart 

van Osdorp is deze benadering in 2023 
meer en meer gaan omarmen.  
 

 
 
Wat houdt de presentiebenadering 

onder meer in? Het is aanwezig zijn in 
de buurt zonder belang en zonder 
programma. Op zoek naar de kracht 
van mensen en naar boven halen wat 
de buurt wil en waar de buurt behoefte 
aan heeft. Dus, nogmaals, present zijn 
zonder belang, zonder programma en 
zonder oordeel en dus ook zonder 
tijdpad. Wachten dus, aanwezig zijn, 
geduld, relaties leggen, vertrouwen 
smeden en – ook belangrijk – zelf ook 
om hulp vragen, inclusief en wederkerig, 

of zoals we het laatst ergens hoorden: 
‘evenwaardigheid’ is belangrijk. En dan 
op het goede moment – maar dat weet 
je pas achteraf – initiatief nemen, iets  
doen waar bewoners op in kunnen 
 
 
 

 

springen, als deelnemer, bezoeker of 
als eigenaar. Vorig jaar zomer was dat 
de picknick in het park, daarna de 
kinderschaakclub en in 2023 bleken 
dat dus de Kerstdialogen en de vrou-
weninloop te zijn. 
 
De presentiebenadering staat voor 

blijven, ook als het moeilijk wordt en ook 
als er problemen niet oplosbaar zijn.  
 

 
 
Trouw en betrouwbaar dus en niet 
verkokerd en ook niet rancuneus en 
routineus: altijd op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden en zo mogelijk boter bij 
de vis (niet praten maar doen) en geen 
knollen voor citroenen (geen mooie 
praatjes) en als dat allemaal niet kan: 
blijven en de spanning verduren.  
Leerlingen van Jezus hebben daar een 
mooi woord voor: genade. Vooraf aan 
de kinderschaakclub bellen we bij de 
meeste kinderen aan, vlak voordat de 
club begint. Iemand zei: Die club krijg je, 
als je niet aanbelt en de kinderen niet 
ophaalt, ook wel vol, maar dan wel met 
andere kinderen dan je nu op de club 
hebt.  

Present zijn in de buurt betekent ook 
vaak een extra stap met hart voor de 
mensen. Ook dat is Hart van Osdorp. 
 
Buurthuis 33 
Buurthuis 33 nam in 2023 een hoge 
vlucht. Na het ‘opkrabbel-jaar’ 2022 na 
corona, kregen we in 2023 volop de 
gelegenheid de vleugels van het 
buurthuis uit te slaan.  
Het begon met de steeds weer 
uitgestelde maar lang verwachte offi-
ciële opening van Buurthuis 33 in de 
buurt.   
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Hart van Osdorp wil eenvoudig goed doen in de 
buurt. En dat willen we SAMEN met de buurt 
doen. Mensen maken zich in heel Nederland en 
dus ook in Osdorp en in onze buurt zorgen over 
polarisatie, racisme en discriminatie, 
ongelijkheid en andere problemen. In Buurthuis 
33 willen we een oase of een mooie plek van 
vrede maken waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, kunnen vertrouwen, naar elkaar 
luisteren, elkaar helpen en mooie en goede 
dingen kunnen doen. Een plaats dus van 
welkom, vriendelijkheid en zo nodig praktische 
hulp. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Op 13 mei was het groot en groots 
feest in Buurthuis 33. We hielden een 
open dag om ‘ons’ buurthuis nog 
bekender te maken in de buurt. We 
hadden een mooi programma gemaakt 
en er kwamen 70 mensen (inclusief 
kinderen) op af.  
De kinderen speelden vooral (onder 
begeleiding en met programma van 
sport en spel en watergevechten) 
buiten.  
Binnen in Buurthuis 33 was het een 
gezellige drukte met veel plezier, veel 
inzet van onze vrijwilligers uit de buurt 
en natuurlijk met heel veel en lekker 
eten. 

 

 
 
Ondertussen werkten we aan ons 
netwerk in de buurt, smeedden nieuwe 
relaties en koppelden nieuwe 
taalcursisten aan een nieuwe taal-
docent. Er was een taalspel van onze 
taalcoördinator (vertel Nederlanders 
eens iets in je eigen taal en laat ze 
raden wat je zegt, dan ervaren ze ook 
eens hoe het voelt als je de mensen om 

je heen niet verstaat) en er was een 
heus schaaktoernooi, waar de kinderen 

van de schaakclub natuurlijk als eerste 
op af kwamen.  
 

 
 
Zeker ook omdat de eerste prijs een 
heuse schaakbeker was en je met een 

levensgroot schaakspel ook buiten kon 
schaken, nadat de fouten in de 
beginopstelling (zoek rechts op de foto!) 
waren hersteld.  
 
Verder waren er spreekuren van de 
 
  
 
 

woningbouwvereniging en andere clubs 
die bij het wonen in de Nierkerkestraat 
betrokken zijn. 
 
De visie van het buurthuis bleef ook in 
2023: 
 
Buurthuis 33  
een bruisend buurtcentrum, 
een uitvalsbasis en trefpunt  
van verbinding, participatie en 
buurthulpvaardigheid  
in en met de buurt. 
 
En we mogen zeggen dat deze droom 
in 2023 weer een stapje dichterbij is 

gekomen. 
 
Een toestroom van vrijwilligers 
2023 was ook het jaar waarin veel 
vrijwilligers Buurthuis 33 ontdekten!  
 
We hadden er niet zoveel verwachting 
van, maar iemand in netwerk Osdorp 
spoorde ons aan om vacatures voor 
vrijwilligers te plaatsen op de site van  
VCA (Vrijwilligerscentrale Amsterdam). 
Zo aangeraden, zo gedaan! Vlak voor 
Kerst 2022 stonden er acht vacatures 
op de site: voor Buurthuis 33, de 
kinderclub, de schaakclub, de tuinen, 
het soepproject en meer. 
En daarna liep het storm! Er meldden 
zich in 2023 meer dan twintig 

vrijwilligers! Niet iedereen vond bij Hart 
van Osdorp onmiddellijk wat hij of zij 
zocht, maar desalniettemin kwam er 
een behoorlijke versterking Buurthuis 

33 binnen! 
De nieuwe vrijwilligers nemen ons veel 

werk uit handen! En ze doen het met 
plezier: “Wat doen jullie leuke dingen.” 

“Daar wil ik graag aan meedoen.” 
Goede teksten! 
En we mogen hier wel opmerken dat 
“de lieve stad” van wijlen burgemeester 
van der Laan dus nog steeds bestaat.  
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Marites en Rost gaven een interview in 
de Westerpost over hun vrijwilligers-
werk in Buurthuis 33. 
 
 
 
 

 
 
Burendag 2023 was een combinatie 
van een restaurant, een kledingver-
koop, schaken buiten (in de regen) en 
een bonte ontmoetingsplek waarin 
buren hun onderlinge banden 
smeedden en versterkten.  
 
 
 

 

 
 
 

 

Deze stroom van vrijwilligers noopte 
ons ertoe ons vrijwilligersbeleid goed op 
poten te zetten. We willen immers onze 
vrijwilligers maximaal faciliteren! Dit 
beleid is op de website van Hart van 
Osdorp in te zien.  
Door de toevloed van vrijwilligers uit de 

buurt hebben we ook op een rijtje gezet, 
hoeveel vrijwilligers (oud en nieuw) nu 
eigenlijk actief zijn in en rond ons 
Buurthuis 33. Dat bleken er halverwege 
2023 al meer dan veertig te zijn! Einde 
2023 zijn het er ongeveer nog dertig. 
Vrijwilligers komen en gaan. Dat hoort 
bij vrijwilligerswerk. Ze krijgen een baan, 
verhuizen of hun leven verandert 
ingrijpend. Maar we zijn en blijven heel 
blij met al hun inzet. 
 

Daarom hielden we in september en 
december twee vrijwilligersdagen om 
onze vrijwilligers te bedanken en in 
contact te brengen met elkaar. Want je 
werkt als vrijwilligers natuurlijk in je 

eigen project en hebt niet automatisch 
weet van alles wat er nog meer gebeurt 
in het buurthuis. 
 

 
 
Burendag 33 
In september hielden we in Buurthuis 
33 opnieuw een succesvolle burendag,  
 

 
 
natuurlijk met lekker eten – dit alles om 
de verbinding in de buurt te vieren en 
Buurthuis 33 nog meer op de kaart van 
de buurt te zetten. Ook bleek deze 
burendag een mooie gelegenheid om 
weer eens een kledingverkoop/uitdeel 
te houden en zo een oude traditie van 
Hart van Osdorp in ere te herstellen.  
 
 
  
 

 
 
Intussen in de kerk 
Volgens een buurtbewoner doet Hart 
van Osdorp door de week Buurthuis 33 
en op zondag “spirituele dingen”. En zo 
is het al zeventien jaar. Bij Hart van 
Osdorp zeggen we wat we doen en 
doen we wat we zeggen. We steken 
niet onder stoelen of banken dat we 
een buurtkerk zijn en dat Jezus onze 
inspiratiebron is. En juist dat maakt dat 

we belangeloos en zonder dubbele 
agenda in de buurt aanwezig en actief 
zijn, voor en nog liever met alle buurt-
bewoners, of je nu gelovig bent of niet.  
 
Over onze inspiratie schreven we in het 
zomernummer van de informatie- en 
gebedsbrief. Denk aan een Bijbeltekst 
als Filippenzen 4:5: Uw vriendelijkheid 

moet alle mensen bekend zijn. Het 
woord dat Paulus hier kiest, is met de 
vertaling ‘vriendelijkheid’ wel aange-
raakt, maar meer nog betekent het: 
welwillendheid, ruimhartigheid, groot-
moedigheid. Zoveel als: ik sta aan jouw 
kant.  
Dit is in een tijd, waarin alle christelijke 

taal in de oren van de postmoderne en 
postchristelijke mensen om ons heen 
“besmet” is (zo Marianne Thieme in de 
Ongelooflijke Podcast #142) nog 
steeds taal die (bijna) alle mensen 
verstaan. 
Wanneer stap je de buurt binnen? Als 
je deze taal van Gods ruime 
welwillendheid hebt leren spreken en 
verstaan, zonder oordelen of eigen 
agenda’s!  
 
Er gebeurde zoals altijd ook in 2023 
weer veel in Hart van Osdorp kerk. Zo 
namen we afscheid van een van de 
oprichters van  
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OpZondag is in 2023 opnieuw 
uitgegroeid tot een wekelijks feestje. 
Dat was het voor corona ook. Maar na 
corona moesten we dat echt weer 
opbouwen tot wat het onder de zegen 
van de Heer nu weer is: een wekelijkse 
happening. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
OpZondag ontstaat niet zomaar. Het 
vraagt om relaties smeden, elke 
zondag lekker eten, een goed verhaal, 
goede muziek (wel even wennen: met 
YouTube omdat al onze muzikanten 
zijn verhuisd) en niet te vergeten een 
goede kinderclub en om aandacht, 
respect en gebed aan het begin en aan 
het eind. Dat wil zeggen: aan het begin 
(onder het eten) en aan het eind 
(onder de koffie/thee) gebeurt er heel 
veel: lachen, huilen, bidden, in een 
woord: community. 

oprichters van letterlijk het eerste uur 
van Hart van Osdorp. Saskia nam na en 
met een zeer lange staat van dienst 
samen met haar Henk afscheid. Dat 
hebben we met gemengde gevoelens 
gedaan: al die jaren van vriendschap en  
belangeloze inzet hebben we gevierd en 
we hebben Saskia en Henk daarna met 
lede ogen, zoals dat heet, laten gaan.  
 
Het vertrek van Saskia en Henk sloeg 
een gat in de organisatie van 
OpZondag. Maar zie, onmiddellijk ston-
den mensen klaar om deze ontstane 
leemte op te vullen. 
 

Ook dit maakt dat Hart van Osdorp met  
OpZondag een tweede buurthuis in de 
buurt kan hebben, maar dan een 
buurthuis voor “spirituele dingen”, met 

zoals hierboven al benoemd, bruisende 
gebedsdiensten, een volle bak kerst-
dienst op 24 december, een feestelijk 
kerstdiner op 25 december en een 

wekelijkse maaltijd met Jezus. 
 
OpZondag is eigenlijk de wekelijkse fami-
liebijeenkomst van Hart van Osdorp. En 
het is een open familie. Iedereen die dat 
wil, mag en kan aanschuiven!  
We beginnen OpZondag altijd met eten. 
En het eten beginnen we weer met het 
eten met Jezus. Het brood en de beker 
van Jezus delen we met elkaar en wat 
meer is: zo delen we Jezus met elkaar. 
 
De tafels van OpZondag 
Wie zijn blik onwillekeurig laat dwalen 

langs de tafels van OpZondag ziet een 
tafel waar veel buurtbewoners samen 
eten. De buurt is in een buurtkerk als 
Hart van Osdorp natuurlijk vertegen-

woordigd.  
Daarnaast is er een tafel waaraan 
vooral vrouwen uit het AZC en ook weer 
uit de buurt samengroepen.  
Aan een andere tafel gebeurt hetzelfde, 
maar daar zijn het vooral de mannen, 
vluchtelingen en statushouders uit 
meestal hetzelfde land, want dat praat 
makkelijker.  

En dan hebben we natuurlijk onze grote 
kindertafel, waaraan vooral buurtkin-
deren en kinderwerkers het gezellig 
maken en vanwaar tijdens het eten met 
Jezus steevast vragen en mooie opmer- 
 
  
 

 

kingen komen.  
En dan is er nog last but not least een 
echte Nederlandse familietafel. 
Meestal vijf tafels dus met een bont 
gezelschap mensen uit de buurt en uit 
de hele wereld, een mix van zoekers 
naar zin, anders gelovigen, bijna 
gelovigen in Jezus, beginners in het 
christelijk geloof en doorgewinterde 
gelovigen van de lange adem achter 
Jezus aan – dat is Hart van Osdorp.  
 
OpZondag is als echte familiebijeen-
komst ook een plek om dingen te delen. 
Mooie dingen, zo vieren we veel 
verjaardagen, maar ook moeilijke 

dingen.  
 

 
 
Daarom wordt er voor en na de dienst 
veel gebeden. 
 

 
 
Kinderclub OpZondag 
Nog even over de kinderclub OpZon-
dag. Hart van Osdorp is in het bezit van 
een kinderclub waar kinderen met 
plezier naartoe gaan en waar steeds 

meer kinderen op af komen.  
Deze club is ons in 2023 toevertrouwd. 
Zo voelen we dat. Kinderclub OpZondag 
was jarenlang een beetje stroef, voelde 
nog net niet als een hoofdpijndossier of 
soms eigenlijk toch al wel… 
Maar sinds ongeveer zomer 2022 
bruist de kinderclub van leven.  
Het geheim? Weten we niet. Het is ons 

toegevallen, uit de hemel zogezegd. Het 
gebeurt. Een geweldige zegen, aller-
eerst voor de kinderen zelf natuurlijk. 
Maar ook voor de kinderwerkers. Er is 
chemie, er is Bijbel, er is sfeer, er is  
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Buurtkerk 
Het gebeurt niet vaak, maar onlangs 
toch nog weer eens. Ondanks dat 
hartvanosdorp.nl duidelijk laat weten 
dat maar ook hoe we buurtkerk zijn  
   

– Hart van Osdorp is duidelijk en 
vrijgevig en staat eerlijk naast mensen 

zonder er iets voor terug te vragen. 
Hart van Osdorp is samen voor 

iedereen – 
 
was iemand bij een bezoek aan de 
website toch min of meer geschokt, 
dat die leuke, sociale organisatie in de 
buurt nota bene een kerk blijkt te zijn. 
Dat leek wel op een probleem.  
Maar het probleem bestaat niet. 
Hoewel Hart van Osdorp kerk wil zijn 
voor iedereen, laten we het aan 
iedereen zelf over om daarvan gebruik 
te maken of niet. Met andere 
woorden, Hart van Osdorp is duidelijk 
en eerlijk. Wij doen wat we zeggen en 
we zeggen wat we doen. Als we 
buurtwerk zeggen te doen, dan doen 
we buurtwerk en brengen we Jezus 
niet ter sprake, als niemand hem 
verder te berde brengt. En als we in De 
Elzen (niet in Buurthuis 33) kerk doen, 
dan zeggen we dat er van te voren 
duidelijk bij.  
Wat is er trouwens mis met kerk zijn? 
Als het niets voor jou is, dan hoeft er 
toch nog niks mis mee te zijn voor 
anderen?  
 

 
 
De foto hierboven is genomen voor de 
Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. 
Het beeld heet: De dakloze Jezus. Hij 
ligt daar midden in de buurt, tussen de 
troep, alleen gelaten en onopvallend, 
en zeker niet opdringerig, laat staan 
prekerig en is alleen te herkennen aan 
zijn gewonde voeten. Zo is hij, En zo is 
elke buurtkerk van Jezus en dus ook 
Hart van Osdorp: midden in de buurt, 
verbonden met de buurt en met de 
mensen, is zij (de buurtkerk) net als zij 
(de buurtbewoners). En zeg nou zelf, 
wat is daar mis mee?!  
 
 
 

 
 

spel, er zijn kinderwerkers, er is 
kinderclub!! En tijdens de maaltijd (we 
beginnen OpZondag altijd standaard 

met eten) zitten alle kinderen, zoals 
gezegd, aan hun eigen tafel. Natuurlijk 
de grootste! 
 

 
 
BuurtBijbelleesclub 
Heel 2023 was er in een Osdorpse 

buurt een BuurtBijbelLeesClub (BBLC). 
De BBLC is eigenlijk een soort kruising 
tussen luistergroep (zie boven) en kerk.  
Dat leert ons deze tijd. Dat leert ons de 
buurt. Waar is de kerk? Wat is de 
kerk? En wat als je om allerlei redenen 
er niet aan toe komt om naar 
OpZondag te komen en dat toch wel 
zou willen maar eigenlijk ook weer niet… 
Kan kerk dan naar jou toe komen? Aan 
jouw keuken- of eettafel thuis? Maar 
wat als je bang bent veroordeeld te 
worden? Of geen Bijbelgesprek gewend 
bent? En wat als je niet weet wat je 

moet zeggen? Mag je dan gewoon 
luisteren en toch ook wel weer alles 
vragen? 
Dit landschap van allerlei overwegingen 
in een soort zorghuis in Osdorp vroeg 
eenvoudig om een BBLC. Is het een 
kerk? Ergens wel. Noem het een kerk. 
Dat mag. Noem het een familie. Kan 
ook. En langzaam sluiten mensen aan… 
 
Dit is een van de dingen die Osdorp met 
de kerk doet. Je gaat anders over 
kerkzijn denken. Anders is breder, is: 
God achterna de buurt in. Als de buurt 
de kerk niet meer weet te vinden, dan 
moet de kerk de buurt weten te vinden. 
Niet in de eerste plaats met een 
boodschap. Want voor die boodschap 

houden mensen zich al snel doof. Pas, 
als er vertrouwen is en woorden zich al 
lang van te voren hebben willen 
bewijzen door daden, dan kunnen 
mensenharten open gaan. 

Doopfeest 
OpZondag 25 juni sloot Hart van 
Osdorp de maand juni af in stijl: vier 

mensen werden gedoopt, waarna zich 
spontaan een vijfde meldde die ook 
gedoopt wilde worden, en wel nu 
meteen. Deze wens kwamen we graag 

tegemoet, waardoor ons doopfeest 
alleen maar nog groter werd! 
Weliswaar hanteren we in Hart van 
Osdorp de regel dat onze doopcursus 
vooraf aan de doop verplicht is. Maar 
daar gaat nog een andere regel ver 
bovenuit, namelijk dat we nooit de 
aanwijzingen van de heilige Geest zullen 
tegenspreken. 
Het was erg warm deze zondag, zodat 
we de dienst kort hielden. Maar na de 
dienst hebben we onze dopelingen 
maar wat graag gezalfd met olie en 
met en voor hen gebeden. Als cadeau 
krijgen onze dopelingen altijd een 
doopkaars mee, met hun naam en de 
datum van de doop. We steken de 
kaars aan de Paaskaars aan en geven 
de dopelingen mee dat ze elk jaar op 
25 juni hun doop kunnen herdenken bij 
de vlam van hun eigen doopkaars. 
 
De doopcursus 
Over de doopcursus gesproken, die 
hebben we dus met vier doopkan-
didaten gedaan. Maar er meldden zich 

spontaan nog 6 mensen die deze 
cursus graag mee wilden maken als 
opfriscursus over hun eigen doop van 
vroeger, zodat we met een grote groep 
praatten over wat de doop is (avond 1) 
en wat de consequenties van de doop 
zijn (Jezus volgen, avond 2).  
Op de derde avond van de doopcursus 
bereidden we de dopelingen biddend 

voor op hun doop. Op deze avond werd 
naar een oude kerkelijke traditie (die 
Hart van Osdorp dus ook rijk is) in 
gebed afscheid genomen van het oude 
leven zonder Jezus en wel speciaal van 
de dingen van de duivel die je pad 
hebben gekruist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hartvanosdorp.nl/
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Zo groeperen we ons ook buiten de 
zondag rond de woorden van God en 
van Jezus. OpZondag is anders. Meer 
te vergelijken met een journaal, een 
uitzending van het goede nieuws: kort, 
headlines, een aankondiging.  
Maar OpWoensdag is verdieping, 
gesprek, vraag en antwoord, spraak en 
tegenspraak, over en weer. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Onderwijs       
In 2023 hebben we ook het onderwijs 
weer opgepakt. Voor corona hadden we 
elke woensdag volle bak onderwijs. 
Onder de titel OpWoensdag maakten we 
in 2023 een doorstart. De informatie- 
en gebedsbrief van februari vermeldt: 
“Het mooie van OpWoensdag is dat bij 
elkaar komt wat wij als Hart van Osdorp 
belangrijk vinden. Allereerst eten (!) en 
ontmoeting. Wij vinden het belangrijk 
elkaar te verrassen met goed eten. 
Lekker! Verder willen we ruimte maken 
en een moment hebben voor elkaar, 
waarop we elkaar ontmoeten en zo 
nodig voor elkaar bidden en meeleven. 

Maar alleen eten, praten en/of luisteren 
is ook prima. Na het eten is er onderwijs, 
vaak interactief (al je vragen mag je 
stellen/domme vragen bestaan niet) en 
met praktijkvoorbeelden en soms 
oefeningen. Daarna gaan we uiteen in 
gespreksgroepen: het belangrijkste deel 
van de avond. Kortom, OpWoensdag is 
nooit saai, altijd interactief en altijd 
informatief.” 
 
Maar de opkomst viel op woensdag om 
allerlei redenen tegen. Na de zomer ging 
OpWoensdag als OpDinsdag verder. 
OpDinsdag is nu bij het sluiten van dit 
jaar een kostbare groep geworden, 
rondom een tafel, met Bijbelgesprekken 
in allerlei talen. 
 
Overigens bracht 2023 ook online 
cursussen in het Farsi met deelnemers 
uit het hele land (het voordeel van 
online). 
 

De Noveen 
Het is al een eeuwenoude traditie dat 
christenen in de periode van negen 
dagen (vandaar de naam Noveen) 
tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren 
extra aandacht hebben voor gebed. In 
2023 heeft deze traditie ook Hart van 
Osdorp bereikt! Negen dagen gingen we 
speciaal bidden voor vijf (5) mensen die 
we op ons hart hadden en speciaal voor 
Osdorp.  

 
Praktisch: wat en hoe deden we de  
Noveen? 
# Thuis bidden voor Osdorp en voor de 
vijf mensen die God op je hart heeft 
gelegd! 

gelegd. 
# Vanaf 18 mei tot Pinksteren stuurde 
Hart van Osdorp elke dag een foto van 
Osdorp en een korte podcast in een 
Hart-van-Osdorp-app om elkaar te 
herinneren om te bidden. 
# Vanaf vrijdag 19 mei tot 27 mei 
(OpZondag 21 mei niet) was er een 
moment om samen te bidden en elkaar 
zodoende te stimuleren om te blijven 
bidden.  
# En op 28 mei (Pinksteren) sloten we 
deze heel speciale gebedsperiode af 
met een dienst vol verwachting en 
heilige Geest! 
 

Overigens waren we op donderdag 18 
mei (Hemelvaartsdag) uitgenodigd door 
de Regenbooggemeente in Slotervaart. 
Om Hemelvaartsdag te vieren en om 
gezamenlijk deze periode van negen 
dagen bidden te beginnen. In de dienst 
was er veel aandacht voor gebed. 
 
Kerken samen kerken 
Ja, de kerken in Amsterdam Nieuw-
West zoeken elkaar steeds meer op.  
In januari baden de kerken in Osdorp en 
Nieuw-West samen tijdens de landelijke 
week van gebed. Kleine plukjes mensen 
zochten elke ochtend vroeg een ander 
gebouw op om samen te bidden, op 
zaterdagochtend was er een ontbijt van 
de eenheid en zondag een oecume-
nische kerkdienst in De Opgang in 
Osdorp. 
Op Stille Zaterdag hielden de gezamen-
lijke kerken van Osdorp een Paaswake 
met een heuse doopherdenking en 
vooraf een lichtjestocht door de donkere 

straten van Osdorp. Prachtig! 
En het is al een lange traditie dat de 
(veel) kerken in Osdorp in september 
(vredesweek) samenkomen in het 
grootste kerkgebouw van Osdorp, de 
Pauluskerk. Er waren voor Osdorpse 
begrippen veel mensen, inclusief een 
paar van Hart van Osdorp. Dat laatste 
heeft te maken met het tijdstip (10.00 
is wel heel vroeg!) en met concurrentie 
van onze ‘eigen’ dienst om 13.00 uur. 

Wat zullen we van dit laatste zeggen? 
Voorlopig maar dit, dat elke stap naar 
elkaar toe telt!  
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Dit stukje hiernaast vraagt natuurlijk 
om inkleuring. Wat is het 
Amsterdamse anno nu? Heel erg (te) 
kort gezegd: Mensen verdrinken in 
hun vrijheid en zijn opgesloten in 
zichzelf. 
Wat is dan goed nieuws?  
Er is iets goed gebeurd als iemand 
zegt: “Ik weet nu eindelijk wat het is 
om ergens bij te horen.” Expres staat 
hier dat er dan iets gebeurd is. Want 
goed nieuws is pas dan echt, als het 
gebeurt, bijvoorbeeld: niet langer 
opgesloten in jezelf kunnen proeven 
van wat echte vrijheid is.  
Waar heb jij, lieve lezer, het goede 
nieuws nodig? En is het al bij jou aan 
het gebeuren? 

Op adem komen 
Op 29 juli, midden in de zomer, kwam de 
kerngroep of kern van Hart van Osdorp 
bij elkaar om elkaar te inspireren met 
goede gedachten en met geloof, hoop en 
liefde. Want altijd uitgeven zonder input 
– dat gaat fout. Dat snapt iedereen! 
Het was een gedenkwaardige middag. 
Eerst deelden we met elkaar waarom we 
in Hart van Osdorp doen wat we doen. 
Dit gaf aanleiding tot persoonlijke en 
ontroerende verhalen. Het bleek dat 
voor bijna iedereen doen geworteld is in 
een persoonlijke liefde voor Jezus, zodat 
Jezus goed beschouwd de hoofdper-
soon is van alles wat we doen. Prachtig! 

Daarna bespraken we wat voor ons het 
goede nieuws (evangelie) is. Wat 
verstaan we eigenlijk onder het goede 
nieuws? Waarom is het nieuws? En 
waarom is het goed? En wat is het dan 
precies in en voor context Osdorp? Eerst 
was er een persoonlijke ronde (nulme-
ting) en daarna input uit een leerge-
meenschap van voorgangers in Amster-
dam. Hierover zijn we nog lang niet uitge-
praat. We eindigden de middag zoals we 
hem begonnen, namelijk met eten, maar 
nu met het brood en de beker van Jezus. 
 
Input is belangrijk, omdat input van 
inspiratie en teambuilding belangrijk is. 
Daarom hebben we deze sessie 
herhaald met een excursie naar de 
Krijtberg op 30 september en vervolg-
den we op 18 november onze sessie van 
29 juli. 
 
Goed nieuws voor  Osdorp 
City to City Amsterdam is een netwerk 

van kerken in Amsterdam. We doen 
verschillende projecten samen en een 
ervan is antwoord zoeken op de vraag 
wat het goede nieuws voor de stad 
Amsterdam is. 
Als je de brieven van Paulus leest, dan 
proef je namelijk in elke brief dat hij 
schrijft aan een andere kerk in een 
andere context. Hij brengt hetzelfde 
goede nieuws, maar toch legt hij in elke 
brief andere accenten. Krabben waar 

het jeukt, zogezegd. 
Maar waar jeukt het dan in Amsterdam? 
Anders gezegd, wat is voor onze stad 
goed nieuws? En waarom is het dan 
goed? 
 

In Amsterdam leg je andere accenten 
en op andere vraagstukken dan in, pak 
‘em beet, Lutjebroek. En in Osdorp zijn 
mensen met nog weer andere dingen 
bezig dan in de grachtengordel. Wat zeg 
je dan, als je goed nieuws wil brengen? 
 
Inmiddels ligt er een basisstuk, 
geschreven nadat we eerst uitgebreid 
onderzoek hebben gedaan naar het wel 
en wee in de stad. Ook stonden we 
uitgebreid stil bij het goede nieuws dat 
Jezus en de apostelen brachten: Hoe 
deden zij het? En waarom zeiden ze het 
zo?  
De volgende stap was dat elke kerk, dus 

ook Hart van Osdorp, het basisstuk ging 
herschrijven en bespreken in haar eigen 
context. Inmiddels zijn we daar mee 
begonnen (zie boven). 
 
En weer in de buurt 
Het ‘Evertsweertplantsoen’, op voor-
spraak van Hart van Osdorp door de 
buurt omgedoopt tot het ‘Kikkerplein’ 
(omdat het plein voor het schoolgebouw 
De Kikker ligt), is vernieuwd en 
vergroend. Maar het lijdt ook onder een 
constante storm van zwerfafval. 
Om hier wat aan te doen zetten 
gemeente en buurt zich samen in voor 
een schoner plein. Een geregelde actie 
op het plein om schoon en heel en veilig 
op de kaart, op de agenda en op ieders 
netvlies te krijgen, hoort daar ook bij. 
En geregeld is geregeld. Op 20 januari, 
12 mei, 12 juli, 15 september en 8 
december waren er buurtfeesten om in 
de buurt op de schone trom te roffelen. 
Bij drie van de vijf buurtfeesten kon Hart 

van Osdorp aanhaken.  
Op 15 september lieten meer dan twee-
honderd buurtbewoners en kinderen 
zich schminken, sprongen op, in en rond 
het onvermijdelijke springkussen, wer-
den vermaakt door een clown, aten en 
dronken uit de hand van de vrijwilligers 
van Buurthuis 33 en last but not least 
deden mee aan een heuse prikbingo. 
Ook hierdoor krijgt de buurt een 
(schoon) gezicht! 

Op 8 december werd het buurtfeest in 
Buurthuis 33 gehouden. Maar goed dat 
we muren van elastiek hebben, want 
meer dan 40 kinderen en 20 moeders, 
een workshop en een clown – het paste 
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Hart van Osdorp maakt op talloze 
manieren verbindingen in de buurt. 
Daar is zij als buurtkerk van.  
Iemand noemde dergelijke momenten  
‘klontermomenten’: je creëert ruimte 
waarin van alles kan gebeuren. 
Dat hopen we ook het komende jaar 
weer mee te maken: ruimte maken 
voor geloof, hoop en liefde in en 
tussen mensen, in dit Osdorp, in deze 
buurt! 
 

 
De zomerpicknick: klontermoment in de 
buurt, 28 augustus 2023. 
 
 
 
 
 

 

er allemaal in. 
 

 
 

 
 
Voor wie dit jaarverslag tot hier heeft 
gelezen en bij wie het begint te duizelen 
van alle feiten, achtergronden en 
analyses tussendoor – er zou nog meer 
te vertellen zijn over: de wandelclub, de 
pas opgerichte schaakclub voor volwas-
senen, de picknick die dit jaar goeddeels 
in het water van de Hollandse zomer viel, 
het soepproject en de daaraan gekop-
pelde lunch op woensdag en over meer. 
 

 
 
Plekken van liefde 
Maar liever beperken we ons tenslotte 
tot deze inzichten uit 2023:  
Esther van Fenema (auteur en psy-
chiater) stelt dat de mens van deze tijd 
zichzelf tot de god van zijn eigen leven 
heeft verklaard, maar dat hij deze 
weelde niet dragen kan. Met een leven 
vol leegte tot gevolg: iedereen voor zich 
en geen God voor ons allen! “We hebben 
onszelf bevrijd van veel, maar zonder 
echt 

echte nieuwe kleren blijft de keizer 
naakt.” Een antwoord hierop zoekt ze in 
haar nieuwe boek De leegte voorbij 
(Amsterdam 2023). Het laat zich lezen 
als een lange roep in allerlei toonaarden 
naar meer verbinding. 
 
Voor ons erg herkenbaar. Mensen 
stikken in Osdorp in eenzaamheid en 
verzuipen in hun onvermogen om daar 
iets aan te doen. Van Fenema breekt 
geregeld de staf over 13 jaar neo-
liberaal beleid, waarin alles moest 
renderen en werd afgerekend op 
resultaat met als gevolg dat de 
menselijke maat uit het zicht verdween. 

Daartegenover zoekt Van Fenema 
oplossingen in kleine en lokale 
initiatieven voor ontmoeting en echt 
menselijke interactie. “Er zijn daarom 
ruimtes in het publieke domein nodig 
waar verhalen gedeeld worden, over 
waarden gesproken wordt, we elkaar 
vooral ontmoeten en een hand op 
elkaars schouder kunnen leggen.” 
 
Jezus noemt ons in Handelingen 1 getui-
gen van wat Jezus voor ons doet. En 
getuigen willen uiteraard gehoord en 
begrepen worden. Maar in deze tijd en 
in ons Nederland zit (bijna) niemand op 
verhalen over Jezus te wachten. En als 
we het woord krijgen, begrijpt (bijna) 
niemand meer wat we zeggen. Nu 
merkt Paulus in 1 Korintiërs 14 al op 
dat het geen zin heeft om te praten als 
niemand verstaat wat je zegt. Er is 
echter een universele taal die iedereen 
wel verstaat. Daarom proberen wij 
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van liefde te maken. Want liefde is de 
taal die de meeste mensen nog steeds 
begrijpen en kunnen (leren) spreken.  
We gebruiken liefde overigens niet als 
trucje om later ‘alsnog ter zake over 
Jezus’ te komen. Dat zou namelijk geen 
belangeloze liefde zijn! En liefde moet 
altijd de grondtoon blijven in alles wat we 
doen! Want God is liefde. En liefde bleek 
ook in 2023 in veel situaties ook het 
enige dat we konden doen in de buurt. 

 
Aan de God van de liefde dankten wij in 
2023 ons bestaan. 
Aan de God van de liefde geven wij ook 
nu alle eer. 
 


