
Stil protest tegen straatgeweld. 

Op zaterdagmiddag 5 februari kwamen rond de dertig buurtbewoners bij elkaar op de plek bij de 

Sloterplas waar in januari iemand werd neergestoken en het leven liet. Op verzoek van de familie 

werd er geen naam genoemd en werd het een algemeen protest tegen alle zinloos geweld op straat 

in Osdorp en in de stad. Dat dit nodig is, blijkt helaas uit de toename van dit soort geweld alleen al in 

Osdorp, al dan niet met dodelijke afloop. 

 

 
Foto: het Parool. 

En daarom kwamen buurtbewoners bij elkaar. Om meeleven te laten zien met slachtoffers en 

families en om een statement te maken: Dit willen we niet in onze stad. We willen in vrede en met 

onderling respect samenleven, zodat onze maatschappij een samenleving is en blijft waarin iedereen 

zich veilig kan voelen. 

Om deze wens en dit verlangen kracht bij te zetten vormden de buurtbewoners een stille kring en 

stonden ze een half uur in stilte naast elkaar, als een nieuw symbool van verbondenheid en kracht. 

Wat zou er in dit halve uur zijn gedacht? Hebben ze iets bedacht? Misschien hebben we wel 

gebeden? Hoe dan ook: het statement staat. 

Lossen dit soort acties ook maar iets op, zo kan iemand vragen.                                                                              

Nee, misschien niet.                                                                                                                                                                

Of misschien ook wel. Jij leest nu toch ook dit artikel?   

 

  


