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Wie was Hart van Osdorp in 2025? 
We hebben en we zijn een buurtkerk en 
een buurthuis. Twee huizen, één kerk. 
Twee zielen, één gedachte. En: twee 
plekken, één praktijk.  

We ontdekken namelijk steeds meer 
dat we in het kerkhuis hetzelfde doen 
als in het buurthuis. In onze laatste 
informatiebrief noemen we ditzelfde 
‘spelenderwijs leren’: we bevestigen 
mensen en we dagen hen uit om hun 

denken en doen te veranderen en 
daarmee hun leven en de buurt mooier 
te maken. In ons kerkhuis praten we 
bijvoorbeeld expliciet over vergeving als 
de wijsheid van Jezus. En in het 
buurthuis, onder een buurtmaaltijd, 
wordt dit dat het buurthuis veel leuker 
blijft als we er samen een plek van 
vrede van maken.  
Ja, mensen zitten in buurt en kerk vaak 
(en vaak ook niet) op heel verschillende 
plekken in geloof, leven en beleven, 

maar we willen samen zoeken naar hoe 
we zullen leven… 
We hebben het idee dat met deze 
gedachte en ene praktijk onszelf beter 
gaan begrijpen. Wie is Hart van 
Osdorp? En waarom doen we wat we 

doen? Wel, de kerk is een buurthuis en 
het buurthuis doet als in een kerk. 
 

Buurthuis 33: versterkt en verhuisd 
2025 is voor Buurthuis 33 een mijlpaal 
en een nieuw begin. Het nieuwe begin is 
de verhuizing van Nierkerkestraat 33 
naar Clauskindereweg 21. 
Gedwongen door de aanstaande sloop 
van 33 gingen we in 2024 al op zoek 
naar een nieuw onderkomen, liefst in 

dezelfde buurt. En laat er nu in onze 
buurt een prachtig pand op een A-
locatie beschikbaar zijn! Dus verhuisden 
we afgelopen juni het hebben en houden 
van Buurthuis 33 naar nummer 21. 
Maar we besloten als hommage aan  
 
  
 

Maar we besloten als hommage aan 
het oude pand en met een beetje 
heimwee de naam Buurthuis 33 te 
behouden. En Buurthuis 33 klinkt ook 
gewoon goed. 

 

 
 

Maar niet alleen is Buurthuis 33 
verhuisd, maar ook versterkt. In 2024 
kwam er namelijk een fonds langs die 
Hart van Osdorp graag wilde onder-
steunen. Zo kregen we de mogelijkheid 

om Matheus voor twee dagen per de 
week in dienst te nemen. De aanstelling 
van Matheus is een schot in de roos. 
Hij voelt zich in het buurthuis als een vis 
in het water en doet met zijn 
innemende persoonlijkheid Buurthuis 
33 stralen als nooit tevoren. 
 

Groot verschil 

Intussen is het verschil tussen het  
oude pand en het nieuwe groot. 
Van een oud pandje, verstopt achter 
een alledaagse voordeur in een wat 
achteraf straatje naar een fris pand  
- mooi, gezellig en licht - op de hoek van 
de Clauskindereweg en de Simonsker-
kestraat in Osdorp. 

We hadden gedacht dat we ons buurt-
huisboeltje wel bij elkaar konden pakken 
en op de nieuwe locatie doorstarten 
zoals we gewend waren. Maar dat 
pakte heel anders uit…   
  
  
  
 

                             31 december 2025 
 

  Jaaroverzicht 2025 

  

 
Buurthuis 33 is in juni verhuisd van 
Nierkerkestraat 33 naar 
Clauskindereweg 21. Gelukkig slechts 
250 meter verderop, zodat we in 
dezelfde buurt blijven en niet in een 
andere buurt helemaal opnieuw 
zouden moeten beginnen! Duurzaam 
buurtwerk is immers honkvast of 
buurtgebonden. 
 

 
Oud en nieuw buurthuis 
 

 
Nierkerkestraat 33 
 

 
Buurthuis 33 nu, Clauskindereweg 21 
 

 
Bijzaaltje voor zes personen 
 
 
 
 
 

Contactgegevens: 
Hart van Osdorp 
Postadres: Lomondlaan 78, 1060PL Amsterdam  

Telefoon: 06 1540 2594 
Web: www.hartvanosdorp.nl 
Email: info@hartvanosdorp.nl  

Giften 
IBAN: NL09ABNA0507405943  

T.n.v. Stichting Hart van Osdorp te Amsterdam 

 

http://www.hartvanosdorp.nl/
mailto:info@hartvanosdorp.nl
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en dat vraagt tijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Matheus Shamoun. In 2025 de nieuwe 

buurtwerker in Buurthuis 33 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
De LEGOspeelmiddag 
 

 
OpZondag (5 januari 2025) met door-
gewinterde Hart-van-Osdorpers, jong-
gelovigen, zoekers, belangstellenden, 
nieuwsgierigen en uitgenodigden, wel 
en niet uit de buurt… 
 
 
 

 
 
 

 

Wat is Buurthuis 33? 
In Buurthuis 33 is iedereen welkom. 
Het maakt niet uit wat je afkomst, 
geloof, kleur of wat dan ook is – 
iedereen mag komen. En dus bevolkt 
elke dag een bont gezelschap uit de 
buurt ons buurthuis om allerlei leuke 
dingen met elkaar te doen. Daar zijn de 
lichtvoetige activiteiten als koffiedrinken 

en samen lunchen en daarna spelletjes. 
Maar ook sociale dingen met nog meer 
maatschappelijke impact hebben hun 
plek, zoals taallessen en het rondbreng-
en van soep naar mensen in de buurt 
die de vers gemaakte soep kunnen 
waarderen en ook prijs stellen op 
contact en een praatje. Ook dialogen 

staan op het menu van Buurthuis 33. 
Samen de diepte ingaan en je hart op 
tafel leggen. Het kan echt in deze tijd en 
het gebeurt met respect voor iedereen 
aan tafel. Elke dialoog is daarom een 
klein wonder. Ook kinderen worden in 
Buurthuis 33 niet overgeslagen. Heel 
gewild is de LEGOspeelmiddag. Onlangs 
waren er meer dan twintig kinderen 
binnen en moesten we er vijftien buiten 
laten staan omdat we met te veel 
kinderen binnen niemand meer de 
verdiende aandacht zouden kunnen 
geven. 
Aandacht, respect, samen, luisteren 
naar elkaar en niet oordelen – dat is 
Buurthuis 33.  
In ons kerkhuis hebben we daar een 

woord: voor: liefde. En liefde is een taal 
die iedereen verstaat. Daarom lijken 
buurtkerken en buurthuizen op elkaar. 
 
Hart van Osdorp Kerkhuis 
Over het kerkhuis gesproken, daar 
gebeurde in 2025 van alles. 
Mensen komen en gaan, maar 
gemiddeld mogen we ons in een 

opkomst van rond de veertig (40) 
mensen OpZondag verheugen. 
Het is een bont gezelschap met 
mensen van een ander geloof, met 
zoekers, met jonge- en met 
doorgewinterde christelijke gelovigen. 
Als in het buurthuis is ook in het 
kerkhuis iedereen welkom.  

Mensen vragen vaak of OpZondag elke 
zondag is? Ja, OpZondag slaat geen 
enkele zondag over. We beginnen om 
13.00 uur en altijd met een maaltijd.  
    

 
 

Het officiële programma duurt tot 
ongeveer 15.30 uur en daarna praten 
en bidden we nog na. Vaak is er taart, 
maar altijd koek en koffie. 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
OpZondag gebeurt er veel en komt er 
veel los. Mensen ontmoeten God. 
Mensen ontmoeten elkaar. Er wordt 
gelachen en samen gehuild en 
gebeden. En soms is er even niks: tot 
rust komen bij God… 
 

De feesten 

De laatste jaren zijn we gaandeweg 
meer feest gaan vieren. Dat is te 
zeggen, we maken veel werk van      
de christelijke feesten: Kerst, Pasen en  
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Een dienst geleid door een van onze 
gastsprekers ontlokte een van de Hart-
van-Osdorpers OpZondag 21 
september deze reactie: 
 

Jezelf weggeven:  

je laten leiden,  

vertrouwen,  

hoop op beter,  

meegaan,  

zijn en blijven waar je nodig bent,  

zien wat er gebeurt,  

handelen,  

zwijgen,  

optreden,  

voelen,  

gevoel tonen. 

Heer, leid mij! Hier zijn mijn 

handen.   

 
 

 
Kerstmaaltijd | Feestdiner in het 
kerkhuis op 25 december 
 

 
Op 24 december was er in Buurthuis 33 
een kerstmaaltijd door een heuse kok  
 
 
 
 
 

 

Pinksteren. Dit doen we natuurlijk voor 
onszelf. Want de christelijke feesten zijn 
een feest waard! Maar we doen het ook 
samen met de buurt. Want de 
christelijke feesten mogen ook in de 
buurt gevierd worden.  
 
En het begint zo langzamerhand een 

goede traditie te worden: het kerstfeest 
vieren we op de vierde adventszondag 
met uitgebreide aandacht voor het 
kerstverhaal en dan op eerste kerstdag 
een uitgebreide feestmaaltijd. Heerlijk 
eten, samen zijn, een enkel woord over 
Kerst en mensen een mooie ervaring 
geven. Dat is kerstfeest in Osdorp. 
 

 
 
En dat het overkomt, laat deze reactie 
weten: 
 

Dank jullie wel! 
Erg vroeg aanwezig in de keuken, eten 

maken voor zoooo veel gasten. Welkom 
heten van genodigden en blij eten met 

elkaar. 
Wat smaakte het lekker en ik vond het 

ook heel gezellig. Kinderen waren 
tussen de mensen en er was een lach 

te zien op iedereen. 
Het kerstverhaal uit de bijbel; het 

verhaal door Gertrude; alles passend bij 
de zo verlangde Kerst. 

Dank jullie voor deze prachtige warme 
uren! Zo fijn om bij jullie, met jullie mij 

thuis te voelen! 
Voelt als paradijs! 

 

Feesten dus, hier neergeschreven als 
vrolijk werkwoord. 
 

In 2025 was de eerste complete Paas-
cyclus 
In het kader van onze feesten hebben 
we al een paar keer niet alleen Pasen, 
maar ook Goede Vrijdag en samen met 
 
  
 

 

andere kerken ook Stille Zaterdag 
gevierd. Dat hebben we ook in 2025 
gedaan. En eigenlijk beginnen we dit 
grote feest al de zondag voor Pasen 
met PalmPasen. 
 

 
 

Kenners weten onmiddellijk dat hier 
Witte Donderdag schittert door 
afwezigheid. Dat kwam in een Bijbelles 
OpMaandag ook ter sprake, waarop 
iedereen in koor riep: waarom vieren 
wij dat dan niet? 
Het werd een memorabele avond. 

Samen nu ook Witte Donderdag vieren 
met een sobere maaltijd en tussen de 
gangen door Bijbelgedeelten uit Lucas 
22 met als hoogtepunt het verhaal uit 
Johannes 13 dat Jezus de voeten van 
zijn leerlingen wast. En dat hebben wij 
natuurlijk ook gedaan tot dezelfde 

aanvankelijke verbijstering van de 
aanwezigen als in het oorspronkelijke 

verhaal… 
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Op Stille Zaterdagavond kwamen we 
met verschillende kerken uit Osdorp 
samen aan de oever van de Sloterplas. 
We ontstaken een vuur als een soort 
van Paaswake en als teken dat we het 
nieuwe licht van God verwachten en 
trokken al zingend met brandende 
lampjes als een stoet van hoop door 
Osdorp. 
In de kerk zongen we ook en stonden 
we stil bij de hoop die al in het 
lijdensverhaal gloort. De Romeinse 
officier ziet hoe Jezus sterft en 
concludeert uit wat hij ziet dat Jezus 
echt Gods Zoon was. Wat heeft de 
man dan gezien? Wel, dat Jezus voor 
een gekruisigde veel te vroeg stierf. De 
benen van zijn lotgenoten worden 
straks dan ook gebroken om hun 
sterven te versnellen. Maar Jezus was 
al gestorven, niet omdat het kruis hem 
executeerde, maar omdat hijzelf zijn 
leven in Gods handen legde. Zoals hij 
zegt in Johannes 10: Niemand 
ontneemt mij het leven, ik leg het uit 
mijzelf af om het uit mijzelf ook weer 
op te pakken. De regie van koning 
Jezus geeft ons hoop. Ook voor nu. 
Daarna waren er twee ontroerende 
verhalen van mensen die Gods hulp en 
doorbraak hadden ervaren in hun 
eigen leven en daarna herdachten we 
onze doop bij de doopvont. Want is 
onze doop niet ons sterven en opstaan 
met Jezus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En natuurlijk braken we ook het brood 
en deelden we de beker van Jezus, 
zoals beschreven in Lucas 22.  
 
[Tussen twee haakjes, dat doen we ook 
OpZondag, en wel iedere zondag. Ook 
de zondag is immers vanouds een 
christelijke feestdag en wij hebben van 

de Katholieken geleerd dat eten met 
Jezus daarbij hoort. 
 

 ]  
 

Op Goede Vrijdag kwamen we ook bij 
elkaar en lazen uit het evangelie volgens 
Matteüs grote gedeelten uit het verhaal 
van het lijden van Jezus. Af en toe was 
er stilte en af en toe muziek en af en 

toe was er ook een vraag om voor jezelf 
te overdenken. 
De evangelisten vertellen het verhaal zo 
dat de betekenis van Jezus’ lijden en 
sterven duidelijk wordt. Het is 
verkondiging door middel van verhalen. 
Eerbieding bladerden we op Goede 
Vrijdag in het plaatjesboek van Matteüs 
en zagen en hoorden de spot van de 
autoriteiten en omstanders: als je de 
Zoon van God bent, kom dan van het 
kruis. Matteüs wil ons hier laten horen 
dat Jezus, juist omdat hij de Zoon van 
God is, aan het kruis zal blijven. We 
hoorden Jezus ook roepen dat hij zich 
van God verlaten wist. Zijn hartenkreet: 
‘Mijn God, mijn God’ sneed ons door de 

ziel. Je zou dit citaat uit Psalm 22 
kunnen opvatten als een uiting van 
vertrouwen. Maar we zagen ook de drie 
uur durende dikke duisternis. Jezus 
nam het kwaad van heel de wereld mee 
aan het kruis. Dat alles maakte 
scheiding tussen God, de Vader, en zijn 
geliefde Zoon. 
 
Zo vierden wij Pasen vanaf Palmpasen 
tot en met Pasen. Een week om nooit te 
vergeten! De vormen waren prachtig. 
Ontroerend en veelzeggend om elkaar 
de voeten te wassen, door Osdorp  
 
 
 
 

 

zingend onze hoop uit te zingen, onze 
doop te herdenken en op Pasen een 
feestmaal te eten en bij dit alles: 
woorden en verhalen van de zichzelf 
gevende liefde van Jezus en de 
onverwoestbare hoop die ons dat 
geeft.   
 

Onderstaande reactie van een van de 
bezoekers geeft dit goed weer: 
 

Wat een ongelooflijke en betekenisvolle dagen 
waren het. Vijf dagen van het paasfeest, 

beginnend met Palmzondag, die voor mij een 
onvergetelijke ervaring waren. Mijn ervaring in 

de twee diensten die ik in de kerk bijwoonde 
was diep en bijzonder. Zelfs op Stille Zaterdag, 

toen we samen met anderen langs de rivier 
wandelden, gezangen zongen en rustig naar de 

kerk liepen, voelde ik dat ik de volledige 
spirituele sfeer beleefde. Het was een 

ongelooflijk mooi en spiritueel moment. 
 

Maar het meest bijzondere moment kwam voor 
mij tijdens de doop van een drie maanden oude 

baby op Paaszondag. Het was voor mij een 
spirituele en betekenisvolle ervaring. Toen ik de 
baby in de armen van de pastor zag en in mijn 

hart aan de doop deelnam, voelde ik alsof ik zelf 
gedoopt werd, alsof ik opnieuw geboren werd. 
Het was een diep emotioneel moment dat me 

herinnerde aan de kracht van geloof en de 
wedergeboorte die altijd binnen ons bereik ligt. 

 
Wat me het meest raakte, was het besef dat 

iedereen, ongeacht hun leeftijd, deel uitmaakt 
van dit grote verhaal. We waren niet alleen 
toeschouwers, maar ieder van ons was een 

actieve deelnemer aan deze reis. Samen lachten 
we, huilden we en voelden we met heel ons 

wezen dat geloof leeft en door ons heen 
stroomt. 

 
Deze vijf dagen waren voor mij meer dan alleen 

een religieus feest; het was een ervaring die 
mijn hart diep raakte. Met een hart vol 

dankbaarheid en vrede kijk ik terug op deze 
dagen en weet ik dat ik ze nooit zal vergeten. Ik 

ben dankbaar dat ik, zelfs via de livestream, 
deel uitmaakte van deze mooie vieringen. 

 
Met liefde en respect 
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“Gaandeweg zijn voor Hart van Osdorp 
de christelijke feesten dus steeds 
belangrijker geworden als voertuigen 
voor het goede nieuws. Immers op 
Kerst, in de Stille Week, op Pasen, 
Hemelvaartsdag en Pinksteren staan 
we stil bij het goede nieuws en bij heel 
belangrijke kernen van het goede 
nieuws. 
De christelijke feesten bieden daarom 
kansen om het goede nieuws voor 
onszelf te markeren en om het goede 
nieuws voor de buurt te verwoorden 

en te laten zien. 
Verwoorden: ja, we brengen het 
goede nieuws onder woorden; we 
vertellen erover. 
Laten zien: ja, we vertellen er niet 
alleen over, maar vieren ook 
daadwerkelijk onze feesten met 
blijdschap, betekenisvolle rituelen en 
natuurlijk met eten.  
Zo kan iedereen meedoen en het 

goede nieuws horen, zien en beleven.” 
(Nieuwsbrief Hart van Osdorp, 
augustus 2025) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

OpMaandag 
Hierboven kwam al even ter sprake dat 
op een Bijbelles de roep om Witte 
Donderdag te vieren luid werd. Dat is 
typisch OpMaandag: Bijbellezen met 
boter bij de vis. We willen wat we lezen 
en bespreken immers altijd praktisch 
maken! 
 
Na een stormachtig begin in september 
2024 (25 deelnemers) en een dip in de 
wintermaanden januari en februari (4-5 
deelnemers) is OpMaandag in 2025 
echt een groep geworden, waarin veel 
Bijbelse stof over tafel gaat en mensen 
echt alles mogen zeggen en vragen. 

Immers, je vragen zijn je vrienden. Dat 
was in het begin even wennen, maar is 
nu gewoon. 
OpMaandag gaat over geestelijke groei 
of discipelschap. Meer van Jezus horen, 
meer weten, maar altijd is het doel: 
meer van Jezus houden en voor hem 
gaan. Wat we, naast informatie, Bijbel 
lezen en Q&A, ook doen is de waarden 
van Hart van Osdorp overdragen. Een 
groep vormen, elkaar respecteren en 
daaraan voorafgaand accepteren, leren 
van elkaar te houden, met elkaar bidden 
– dat is alleen al overdracht van 
waarden op zichzelf. Maar tussen alle 
gesprekken door weven we opzettelijk 
steeds opnieuw ook andere belangrijke 
waarden zoals: oordeel niet, wees 

nederig zoals Jezus, ieder mens is 
evenveel waard e.d. En ook deze quote 
van kerkvader Augustinus komt 
regelmatig langs: Heb lief en doe wat je 

wilt… 
 

Sinds september zijn we gestart met 
onderwijs over gebedspastoraat. En 

OpMaandag zou OpMaandag niet zijn, 
als we niet ook zouden oefenen met dit 
gebed. Er zijn veel vormen van gebed en 
die zijn allemaal mooi en goed. Dit 
gebed is dan ook niet een vervanging 
voor andere gebeden of het een en al, 
maar een specifieke tool uit de 
gereedschapskist van de heilige Geest. 
Hart van Osdorp heeft deze vorm van 

gebed geërfd van haar ‘zendende kerk’ 
en sindsdien als een geheim in haar 
bezit. Maar het is niet een geheim dat 
verborgen moet blijven, maar juist een 
geheim waarin iedereen die dat wil mag 
 
  
 
 

delen! 
Inmiddels is ons gebedsboekje ver-
nieuwd en ook in het Farsi vertaald. Het 
is inmiddels de 12e versie, want met 
de jaren steeds weer verbeterd en 
uitgebreid. 
 
Het goede en geweldige van deze 
gebedsvorm is dat Jezus dit gebed 
gebruikt om mensen vrij(er) te maken. 
En het kan gebruikt worden over de 
hele breedte van ons bonte leven.  
En dat hebben we in 2025  OpMaan-
dag met elkaar besproken en beoefend. 
Het heeft onze mensen en dus Hart 
van Osdorp al veranderd. 

 
Onderweg met Jezus 
Op 12 december 2025 was Hart van 
Osdorp jarig. We zijn bij een heuse 
notaris opgericht in 2006 en mogen 
dus al negentien (19) jaren actief in het 
Osdorpse zijn. We zijn God super 
dankbaar! 
 

 
 

Dit is een voor ons iconische foto van 
het eerste Alpha-weekend van onze 
eerste Alpha-cursus, genomen op 
zaterdag 10 maart 2007. 
Er zouden door de jaren heen nog veel 

Alpha-cursussen volgen. Het waren 
altijd kleine groepjes, maar als je elk 
jaar drie cursussen geeft, dan heb je 
toch een behoorlijk bereik. Dit hebben 
we jaren gedaan totdat we het gevoel 
kregen dat Alpha uit de pas van context 
Osdorp ging lopen.  
Op dit ogenblijk ontwikkelen we in 
samenwerking met andere kerken een 
nieuwe geloofscursus voor Amsterdam 
Nieuw-West, ook omdat, zoals gezegd, 
alsmaar recyclen van een cursus uit de 
jaren negentig onze steeds verande-
rende context geen recht doet. 
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Hierboven een nieuwe flyer van Hart 
van Osdorp (09 2025), die we in de 
kerk uitdelen. Het is een zogenaamde 
drieluikfolder. Een nieuwe folder is 
altijd een gebeurtenis. Maar deze 
folder is dat helemaal omdat 
fijnproevers een nieuwe visie in de 
kolommen zullen zien doorschemeren: 
kerkwerk en buurtwerk in één flyer! 
Wat wil dat zeggen? Kort gezegd, dat 
buurtwerk ook kerk is. En andersom, 
dat kerk ook buurtwerk is. Er is met 
andere woorden geen verschil. 
Vandaar dat in de nieuwsbrieven van 
Hart van Osdorp en ook in dit 
jaaroverzicht berichten uit kerkhuis en 
buurthuis door elkaar heen staan. Dat 
is een bewuste keuze. 
 
Ja, kerk zijn gebeurt in De Elzen en het 
buurtwerk in Buurthuis 33. En in Hart 
van Osdorp Kerk hebben we het 
expliciet over Jezus en in het buurthuis 
komt Jezus meest impliciet en vooral 
in daden ter sprake. Maar toch doen 
we de hele week door hetzelfde, 
namelijk mensen laten kennis maken 
met Gods nieuwe wereld. Er is iets 
gebeurd in deze wereld. Deze wereld 
is niet meer dezelfde. God is begonnen 
met zijn nieuwe wereld op aarde. En 
dit wil iets met ons doen. Dit laat ons 
anders kijken en denken en doen. En 
in kerkhuis en buurthuis beide laten 
we dit aan mensen zien. Daarom doen 
we in de kerk en in het buurthuis 
hetzelfde: laten zien dat Gods nieuwe 
wereld gekomen is… 

Als format voor de nieuwe cursus 

gebruiken we de inmiddels beproefde 
dialoogvorm die Hart van Osdorp heeft 
geleend van de cursus Being With van 
Samuel Wells. Maar de inhoud maken 
we zelf. We gaan doorheen de 
evangeliën onderweg met Jezus en 

hopen onder de indruk te raken van wie 
hij is en wat hij allemaal zegt en doet. 
Dat gaan we vertellen, aangevuld met 
achtergrondinfo en de nodige uitleg en 
interpretatie.  
 
Jezus staat dus ook in deze nieuwe 
cursus centraal. En daar schamen we 

ons niet voor. Integendeel, we geloven 
dat “wij met Jezus gelukkiger af zijn dan 
zonder hem. En dat is zacht uitgedrukt. 
Hart van Osdorp gelooft dat Jezus ons 
denken vernieuwt, onze emoties 
geneest, onze relaties herstelt, ons hart 
verzorgt en ons zo tot die mooie 
mensen maakt die God in gedachten 
had toen hij ons schiep. Wanneer Jezus 

je vernieuwt, geneest, herstelt en 
verzorgt, ga je er alleen maar op 
vooruit.” Zo staat het al een aantal jaar 
op onze website. En dat blijft staan.  
 
En hoe vergaat het Buurthuis 33? 
Zoals gezegd verhuisden we Buurthuis 
33 in juni. Lieve monsters van de 
Buurtmakers hadden ons en de buurt al 
de weg gewezen naar het nieuwe pand: 
 

 
 
 
 
  

In juni verhuisd, maar de officiële 

opening vond plaats op 13 september: 
 

 
 

 
 
Wat volgde was een groot feest met 
onze vrijwilligers en met veel 
buurtbewoners, die natuurlijk, zoals dat 
bij een feest betamelijk is, werden 
verrast met buitengewoon lekker eten: 

 

 
 
Voor de officiële opening kwamen de  
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Wat is dit? Een buurthuis. 
Een nieuw buurthuis?  
Ja! 
Wanneer gaat het open?  
Nu! 
 
 
Op de LEGOclub leer je zo om samen 
te werken, geduld te oefenen (!) en 
misschien wel het mooiste: onze 
vrijwilligers spelen met jou en zien jou 
zitten! Zo maken we de buurt wat 
rijker met het in de buurt zo schaarse 
goed van persoonlijke aandacht 

 
 

 
 

 
 
In Buurthuis 33 is iedereen welkom. Er 
zijn wekelijks allerlei activiteiten. Van 
taallessen tot lunches, van 
adviesgesprekken tot 
kinderactiviteiten en meer. 
Buurthuis 33 is: samen voor iedereen.  

 
 
 

 
 

 
“Door het buurthuis heb ik de buurt 
leren kennen. Dit voelt voor mij als 
mijn tweede huis.” 
 
“Het voelt hier veilig voor mij en mijn 
kinderen.” 
 
(Een buurtbewoner) 

 
 
 

 

 
Voorbereidingen voor de buurtmaaltijd 
op 13 november 

vrijwilligers van Buurthuis 33 nog even 
samen. Zij zijn de ruggegraat van het 
buurthuis. Zonder vrijwilligers geen 
buurthuis! Daarom werden ze uitbundig 
bedankt voor wat zij allemaal doen. 
Buurthuis 33 doen we samen met 
elkaar en daar passen dankwoorden bij!  
 

 
 

Vanaf die dag… 
Vanaf die dag ging het in nieuwe 
buurthuis echt beginnen! En meteen 
nam Buurthuis 33, dankzij de nieuwe 
locatie, op een hoek van twee drukke 
straten met grote ramen en een ruime 
lichtinval, een hoge vlucht. We kregen, 
vanaf de start in september, meer 
mensen over de vloer, ook al omdat we 
een aantal nieuwe activiteiten konden 
starten. 
 

 
Wekelijks programma van Buurthuis 33 
(november/december 2025) 
 

 
 

Een goed voorbeeld van het feit dat 
Buurthuis 33 in trek is, is de LEGO-
middag. Trok deze activiteit tot onze 
verbazing (!) op de oude locatie hooguit 
5 kinderen, nu waren er op een middag 
meer dan 20 kinderen binnen en 
stonden er nog 15 kinderen buiten te 
dringen. Daarom hebben we nu elke 
vrijdagmiddag 2 edities van elk een uur 
achter elkaar met een maximum van 
15 kinderen, zodat zoveel mogelijk 
kinderen kunnen genieten van LEGO. 
Maar ook de tafel met duplo is erg 
populair. 
 

 
Een kunstwerk (gemaakt op de oude locatie) 

 
En natuurlijk is onze aloude kinderclub 
nog steeds het bruisende centrum op 
de woensdagmiddag, waar al onze 
kinderactiviteiten omheen draaien. 
 
Een nieuwe locatie met meer mensen: 
ook de buurtlunch is aan het groeien. 
En op verzoek van diverse buurt-
bewoners zijn we een buurtmaaltijd 
begonnen. De formule is dat buurt-
bewoners zelf koken en organiseren. En 
het loopt als een trein! 
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Op deze en de volgende pagina’s in de 
linkerkolom een snapshot van wat er 
allemaal voor nieuws werd aangekon-

digd in Buurthuis 33. 
 
Op 28 september was er de landelijke 
Burendag. Overal in het land werd er 

een burendag georganiseerd. Dat 
vonden wij wel wat veel van het goede, 
zo kort na de opening van Buurthuis 33 
op 13 september.  
Dus besloten we onze opening nog eens 
dunnetjes over te doen in de vorm van 
een Buurtdag op zaterdag 1 november. 
Ondanks dat het weer niet meewerkte 
was het toch een heel geslaagde dag, 
waarin de buurt het bestaan van de 
buurt en het buurthuis vierde. Het 
buurthuis is niet meer weg te denken 
uit de buurt. 
 

 
 
Erg blij zijn we ook met de nieuwe 
kinderactiviteiten, die op maandag- en 
dinsdagmiddag worden gehouden: 

 
Kleintjekunst is een programma voor de 
kleintjes, kinderen van 4-7 jaar. De 
nadruk ligt op ontdekken, bewegen en 
spelen. Dit programma werd afgewis-
seld met KinderResto van Harte, een 
kookworkshop voor kinderen.  
En vast op de dinsdagmiddag staan 
onze Buurtmakers. Dit is een club 
waarin thema’s uit de buurt spelender- 
en knutselenderwijs worden behandeld. 
 

 
  
 
 
 

 

 
 

 
 
Met The Beach is Hart van Osdorp een 
samenwerking aangegaan. Zij organise-

ren in ons netwerk activiteiten met 
kinderen met een creatieve inslag. Zo 
heeft een groep kinderen een aantal 
lieve monsters gemaakt die al voor de 
verhuizing uit van Nierkerkestraat 33 
naar Clauskindereweg 21 liepen, hun 
voetdrukken op straat achterlieten en 
zo ons en alle buurtbewoners de weg 
wezen naar het nieuwe buurthuis! (Zie 
boven op pagina 6.) 
 
Ook organiseerde The Beach in de 

zomer vier keer Buitenateliers op de 
stoep voor ons nieuwe pand. 
Timmeren, knutselen, plakken, knippen, 
verven, bellen blazen en nog veel meer. 
En daar kwamen tientallen kinderen 
met hun ouders op af. 
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Op 23 december organiseerde The 
Beach een winterfeest: 
 

 
 
Het was binnen in Buurthuis 33 omdat 
het buiten echt koud was. Naar verluid 
namen veertig (40) kinderen deel.  
 
De dialogen 
Het wordt stilaan een traditie om de 
christelijke feesten vooraf te laten gaan 
door dialogen met de buurt. Maar de 
tijdspanne tussen Pinksteren en Kerst is 
wel erg groot. Daarom introduceerden 
we dit jaar voor het eerst ook 
herfstdialogen. 
 
Hart van Osdorp heeft een 
gespreksvorm gevonden waarmee het 
lukt om werkelijk met iedereen in 
gesprek te geraken en een bont 
gezelschap aan het praten te krijgen van 
hart tot hart over wezenlijke zaken van 
het leven. 
Dat lukt elke avond opnieuw, ook als het 
onderwerp van de avond een 
persoonlijke wending neemt (eigenlijk 
altijd). Ook als de deelnemers elkaar niet 
of nauwelijks kennen. En ook als er 
wezenlijke zaken worden aangesneden 

(altijd!).  
Eigenlijk elke avond is de groep 
deelnemers verbaasd over wat er die 
avond onder hun ogen en oren 
 

gebeurt en wat de avond doet met 
henzelf: dat dit mogelijk is…! Ja, het is 
mogelijk, ook anno 2025. 
We hebben nu een bestand van 
ongeveer 25 buurtbewoners die elke 

keer worden uitgenodigd. Dit levert 
boeiende gesprekken op met ongeveer 
10 deelnemers per avond. Nu deze 25 
mensen vaker of minder vaak 
aanschuiven aan de dialoogtafel, ont-
staat er in deze los-vaste groep een 
begin van een groepsgevoel. Mensen 
beginnen elkaar te kennen en elkaar te 
waarderen, ondanks alle verschillen van 
mening. 
 

 
 

 
 
Taallessen 
Al voor de zomervakantie, dus nog in het 
oude pand, namen de taallessen een 

enorme vlucht.  
Op de peildatum van 13 februari blijken 
er op de kop af vijftig (50) unieke 
taalcursisten taalles te krijgen van vijf 
(5) docenten in tien (10) groepen van 
verschillende niveaus.  
Zoveel cursisten en docenten hebben 
we nog nooit gehad! 
Op de peildatum 20 oktober is de stand 
van taalzaken als volgt: er zijn vier (4) 

docenten die aan acht (8) groepen met 
zevenendertig (37) unieke taalcursisten 
les geven.   
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Blijkbaar voorzien de taallessen in 
Buurthuis 33 in een grote behoefte. Er 
doen allerlei mensen aan mee: 
vluchtelingen uit het AZC, statushou-
ders, expats, mensen zonder papieren, 
buurtbewoners die jaar en dag (soms 
tientallen jaren) in hun eigen huis en 
bubbel hebben geleefd en die nu alsnog 
Nederlands willen leren en mensen die 
tussen wal en schip van taalvoorzie-
ningen vallen of op een wachtlijst staan.  
En ja, er is vrij veel verloop. Mensen 
verhuizen, krijgen een baan of krijgen 
‘opgeef-itis’, maar er zijn er ook genoeg 
die doorheen de jaren blijven komen, 
blijven leren en in het buurthuis de 
Nederlandse taal leren. Zo mogen we 
echt iets toevoegen, verschil maken in 
de levens van mensen.  

 
Buurthuis 33 geeft geen ‘officiële’ taalles 
met bevoegde docenten. Dan moeten 
we immers aan allerlei regels en eisen 

voldoen. Dat is voor ons teveel gedoe. 
Nee, Buurthuis 33 springt in een enorm 

gat dat ontstaat door wachtlijsten en 
doordat er veel mensen zijn die om 
allerlei redenen niet voor de taallessen 
van de gemeente in aanmerking komen. 
Want om in aanmerking te komen, 
moeten wel al je vinkjes op groen staan 
en moet je bijvoorbeeld niet, na jaren 
thuis te hebben gezeten omdat je man je 
niet uit huis liet, op je zestigste nog 
taalles aanvragen. Tsja, dan ben je 
gewoon te laat voor de officiële lessen. 
Die zijn dan allang afgelopen. Maar de 
deur van Buurthuis 33 staat altijd open! 
Wij ondersteunen dus mensen met 
Nederlands, die anders niet of moeilijk 
aan de bak komen.  
 

 
Taalles op 12 februari in het oude pand 

 
We hebben groepen van allerlei niveaus 
(A1-A2 en B1), een groep online, een 
alfabetiseringsgroep en een absolute 
beginnersgroep. Zeker ook de alfabeti-
seringsgroep is een groot succes.  
 

We zien mensen opbloeien! 
 
Wat is de sleutel tot taalsucces? 
Natuurlijk de inzet van de cursisten zelf. 
En van onze kant: aandacht voor de 
mens achter de cursist. Mensen gedijen 
immers op aandacht... 
 
Vrijwilligers en trekkers 
In Buurthuis 33 zijn tussen de dertig en 
veertig (30 – 40) vrijwilligers actief. 
Deze vrijwilligers doen van alles, veel en 
soms nog meer, minder en soms ook 
maar een beetje. Alles kan en alles mag 
en wat meer is, elke bijdrage kan op 
onze grote waardering rekenen. Want 
alleen samen bouwen we de buurt en 
niemands bijdrage kan worden gemist. 
  

Nu zit achter dit alles nog een geheim. 
Er zijn namelijk ook vrijwilligers die de kar 
van een activiteit trekken, zoals de kar 
van bijzondere taallessen, de kar van de 

kinderclub of die van de vrouwenclub of 
de spelletjesmiddag. En zij, de trekkers, 

zijn in het bijzonder het stille geheim van 
Buurthuis 33. Dat geheim zit dus niet in 
een papieren plan, ook niet in subsidies 
en ook niet eens in de activiteiten die 
aanslaan, maar het geheim zit ‘em in de 
‘poppetjes’. Heeft een activiteit een 
trekker, dan floreert die activiteit. Maar 
activiteiten zonder een duidelijke trekker 
sterven spoedig een gewisse dood.  
Wat is Buurthuis 33 zonder trekkers? 
De vraag stellen is haar beantwoorden! 
En daarom: lof voor al onze vrijwilligers 
en trekkers! 
 
Trial and error 
Geen enkele organisatie schrijft graag 
over mislukkingen en falen. Wij dus ook 
niet. Liever praten we over de dialogen 
en zo. Toch is de praktijk van Buurthuis 
33 anders dan een niet aflatende reeks 
van successen. Het is namelijk in 
Buurthuis 33 de praktijk dat we tien 
dingen uitproberen en dat van die tien er 
negen mislukken en dat we dus uit die 
tien uiteindelijk slechts één activiteit 
overhouden die we kunnen voortzetten. 
Maar als je dit procedé maar vaak 
genoeg volgt, komt de agenda van je 
buurthuis vanzelf wel vol! 
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Dit schilderij maakt de nieuwe 
aandachtswand van OpZondag. Overal 
waar je kijkt in de aula waarin 
OpZondag plaatsvindt, word je 
afgeleid. Daarom is het belangrijk een 
mooie aandachtswand te hebben. 
Veel van onze mensen denken hier de 
hoofdletters X en P te lezen. Maar het 
zijn de CH en de R uit de Griekse taal, 
een zogenaamd christogram, een 
oudchristelijke afkorting van CHRistus.  
Dit schilderij is gemaakt door Klaas 
Prins die mee aan de wieg stond van 
Hart van Osdorp. Hij is ons jaren 
geleden ontvallen, maar hij spreekt 
ons nog aan met zijn geloof in koning 
Jezus wiens licht als dat van een 
supernova explodeert in onze 
duisternis. 
 
Hart van Osdorp kerk is de drijvende 
kracht achter Buurthuis 33. Een 
ambtenaar van de gemeente opperde 
onlangs dat we vooral moeten 
zorgdragen dat de manier waarop 
Buurthuis 33 in de buurt buurthuis is 
wordt bewaard. Wat is die manier? 
Het is de stijl van Jezus: niet oordelen, 
geven zonder daarvoor iets terug te 
vragen, mensen horen en zien, 
welwillend zijn, onbaatzuchtig en 
beschikbaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een voorbeeld van een mislukte activiteit 
is de Verhalenkring. Alles aan gedaan: 
onderzoek, meegelopen met andere 
kringen in de stad, pilots uitgeprobeerd 
en met veel bombarie in de buurt 
gelanceerd, maar toch… een opkomst 
van niks. Nee, het lijkt ons niet te liggen 
aan het idee van een Verhalenkring. 
Maar soms zijn ideeën eenvoudigweg te 
vroeg of te laat of gewoon toch niet het 
goede idee op het goede moment op de 
goede plek. 
Misschien ‘hoorde’ het idee te vaag, was 
het onduidelijk of werd de behoefte aan 
verhalen vertellen en horen al op een 
andere manier bediend, bijvoorbeeld op 
de vrouwenochtend of de schaakclub. 
Soms kom je er gewoon ook niet achter 
en heb je je verlies te nemen. 

 
Zo zetten we op dit moment de 
Verhalenkring bij in de galerij der 
mislukte activiteiten. Sommige initiatie-

ven uit deze roemruchte galerij kunnen 
soms een wonderbaarlijke wederopstan-

ding beleven. Voor anderen rest de 
vergetelheid.  
Wat ons in ieder geval rest is het vrolijke 
besef dat we met het sneuvelen van de 
Verhalenkring weer een stap dichterbij 
nummer tien van deze reeks zijn 
gekomen: een idee dat wel aanslaat! 
 
Een Iftar in het nieuwe pand met 40 m/v 
Dit jaar viel de islamitische ramadan zo 
ongeveer samen met de christelijke 
veertigdagentijd. En in de ramadan 
struikel je in Amsterdam zo ongeveer 
over alle Iftars die er georganiseerd 
worden. Zo ook in Osdorp. Een Iftar is 
een dagelijkse maaltijd die in de 
ramadan na zonsondergang wordt 
gehouden en waarmee moslims hun 
vasten breken. Vaak is een Iftar een 
gelegenheid om andere mensen uit te 
nodigen om samen te eten en de 
onderlinge band aan te halen. 
En dus kwam een van de vrijwilligers van 
Buurthuis 33 met het idee om op 25 
maart in Buurthuis 33 ook een Iftar te 
organiseren. Het leek ons een goed idee 
om dat alvast op onze nieuwe locatie te 
doen. In die ruimte bleken precies  
veertig mensen tegelijkertijd te passen. 
De sfeer was uitstekend, het eten was 
lekker en Matheus, immers herkenbaar 

aan zijn outfit als christelijk priester, 
werd gevraagd een gebed te doen. Dat 
laat ook zien wat zo’n Iftar doet: het is 
een ontmoeting die bouwt aan onderling 
samenleven en respect. 
Zo nodig in deze tijd van polarisatie en 
discriminatie. En zo Buurthuis 33!   
 

 
 
Ook op de Iftar deden we een kleine (20-
25 minuten) dialoog op de wijze van 
Hart van Osdorp en iedereen deed mee. 
Dat gaf nog eens extra inhoud en glans 
aan deze avond. 
 
Nu niet en nooit! 
Namens georganiseerde Amsterdam-
mers en Amsterdamse organisaties uit 
het middenveld, gevolgd door de namen 
van veel ondertekenende organisaties, 
waaronder die van Hart van Osdorp, 
verscheen onderstaande advertentie 
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Onze Buurt 
Je hoort kinderen lachen 
nog vóór je ze ziet. 
De lucht ruikt naar ochtend koffie, 
en iemand roept iets vanuit een raam 
zonder te kijken, 
gewoon, 
zoals dat hier gaat. 
Het is druk, soms krap, 
maar het leeft. 
De mensen maken de buurt, 
geven het karakter, 
een ziel. 
Gezelligheid tussen de vrouwen, 
stemmen door de ramen heen, 
een groet op straat, 
een glimlach die blijft hangen. 
Alles op loopafstand; 
het park, de bakker, 
het buurthuis, de verhalen. 
In de zomer het stadspark vol dekens, 
kleurrijke stemmen, 
plastic bekers vol thee. 
Kinderen rennen, 
moeders praten, 
tot de zon zakt. 
Vrijdagmiddag; buurthuis open. 
Aerobics, muziek, gelach. 
Daarna zitten, praten, 
delen wat de week bracht. 
En als iemand vraagt, 
“Ken je veel mensen hier?” 
Dan is het antwoord simpel: 
we zijn één familie. 
Iedereen is welkom. 
Want dit is niet zomaar wonen, 
dit is wortelen. 
Ademen. 
Thuiskomen in iets 
dat groter is dan één huis. 
 

 
Ook voor 2026 is Buurthuis 33 alweer 
gevraagd om zijn dialoogvorm in te 
zetten voor gesprekken in de buurt. 
Ditmaal over de noodpakketten. Over 
de niet aflatende pleidooien van de 
overheid om een noodpakket aan te 
schaffen, blijken in de buurt veel 
zorgen te leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

begin juli in Het Parool naar aanleiding 
van de onzalige plannen van het kabinet 
om illegaliteit en dus ook hulp aan 
mensen zonder papieren strafbaar te 

stellen. De tekst luidt: 
  
Geen mens is illegaal. Samen blijven we 
voor elkaar zorgen. 
In Amsterdam werken we met en voor 
alle mensen. Ook mensen zonder 
papieren horen bij deze stad. Zij zijn geen 
cijfers of dossiers, maar kinderen, 
vrienden, buren, ouders, collega's. 
Mensen met dromen en angsten, 
mensen die iets betekenen voor hun 
omgeving en de stad, net als leder van 
ons. 
 
De mensenrechten zijn ons kompas, 
altijd. Geen enkele wet kan ons dwingen 
weg te kijken van een medemens in 
nood. In Amsterdam doen we ons best 
ervoor te zorgen dat niemand in de kou 
hoeft te staan. We blijven dat doen. 
Samen. 
 
Wij laten niemand vallen.  
Niet nu. Niet ooit. 
 

 
 
Buurthuis 33: centrum van dialoog 
Op 30 september is onze vorm van 
dialoog ingezet in de aanloop naar het 
eerste Kikkerfeest van het najaar.  
Samen met 15 buurtmoeders hielden 
we een wandeling door de buurt, waarna 
het gezelschap in Buurthuis 33 in 
dialoog ging op zoek naar het verhaal of 
de ziel van de buurt. 
Het was opvallend dat in weerwil van 
hoge eenzaamheidscijfers en lage cijfers 

voor sociale cohesie in onderzoeken 
over onze buurt (“Mensen leven van 
elkaar af”, aldus onlangs nog een actieve 
buurtbewoner), althans deze groep uit 
de buurt juist wel veel met elkaar blijkt te 
 

hebben en erg tevreden is over hun 
eigen wij-gevoel in de buurt.  
 
Deze dialoog in Buurthuis 33  is door 

Hlalia van Bloomingmoonstudio op 
aansprekende en ontroerende wijze in 
spoken word gezet. (Zie hiernaast in de 
kantlijn.) 
 
Wat er in 2025 nog meer gebeurde in 
het kerkhuis 
Op 8 juni mocht Hart van Osdorp vijf 
mensen dopen. We dopen als het mag 
het hele jaar door, maar op een 
christelijk feest dopen, maakt de doop 
extra feestelijk. 
Natuurlijk komt het feest van Pasen 
hiervoor allereerst in aanmerking, 
omdat de doop een mens een maakt 
met Jezus’ dood en leven. Maar op 
Pinksteren dopen herinnert ons aan het 
doopfeest van de eerste kerk. 
We doopten op Pinksteren en niet op 
Pasen omdat onze dopelingen pas op 
Pinksteren klaar waren met de 
doopcursus van Hart van Osdorp.  
De doopcursus van Hart van Osdorp is 
het slotstuk van een hele weg naar de 
doop. De cursus beslaat drie avonden. 
Op de eerste avond geven we veel 
informatie over wat de Bijbel zegt over 
de doop. Na deze zakelijke en informa-
tieve avond richt de tweede avond zich 
op het hart van de dopeling. Wat is 

christen zijn? Wat zeg je eigenlijk als je 
Jezus wilt volgen? Wat doe je dan? Hou 
je van Jezus? Het is een roep tot 
navolging. De derde avond is een avond 
van gebed. De dopeling neemt biddend 
afscheid van zijn oude leven zonder God 
en bereidt zich biddend voor op de doop. 
Met deze doopcursus omlijsten we zo 
de doop zelf als een machtig en 
beslissend gebeuren in iemands leven: 
niets minder dan een wedergeboorte en 
opstanding uit de dood! 
Overigens omlijsten we de doop in de 
doopdienst zelf ook met een aantal 
symbolen om de doop des te meer te 
markeren. Zo zalven de dopelingen met 
olie, bidden, spreken Gods woorden over 
hen uit en steken een doopkaars aan de 
Paaskaars aan als teken dat het licht 
van Jezus in hun leven is opgegaan. 
Een nieuw begin! Het was een geweldig 
feest. Ook op Pinksteren! 
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En verder? 
Er kwam er een Amsterdamse kerk 
langszij die ons vroeg om in te stappen 
in een leiderschapstraining die zij 
organiseren. “Jullie hebben een en 
ander aan visie en expertise in huis wat 
voor ons belangrijk is en misschien 
hebben jullie weer voordeel bij onze 
cursusstof.”  
Zo gezegd, zo gedaan. Dus komen er 
sinds het najaar 20 mensen uit twee 
kerken samen in een cursus die draait 
om leiderschap, herderschap, het 
evangelie en meer. 
Voor ons belangrijk omdat we graag ons 
leiderschap willen verbreden. In deze 

cursus maken mensen kennis met 
thema’s die met leiderschap te maken 
hebben en maken ze ook kennis met het 
idee dat een kerk leiders nodig heeft. Een 
kerk draait immers niet vanzelf, maar 
heeft leiders nodig die voorop gaan, 
langszij komen en de achterhoede 
beschermen.  
We zijn erg blij met deze cursus die onze 
horizon verbreedt en ons denken 
verdiept. En aan de horizon van Hart van 
Osdorp gloort nu een verbreed 
leiderschap… 
 
En verder? 
Op 16 november hielden we onze 
jaarlijkse dienst van tranen en troost. 
We herdachten de mensen die we door 
overlijden moeten missen en we stonden 
stil om midden in ons verdriet en verlies 
de troost en hoop van God te planten.  
Dit jaar vroeg een dopeling of zij haar 
doopkaars in de kerk mocht aansteken, 
omdat doopkaarsen zijn bedoeld om elk 

jaar op je doopdatum je doop te vieren. 
Iedereen doet dat gewoonlijk thuis, maar 
kijk nu, in Hart van Osdorp is een nieuwe 
traditie geboren: we branden onze 
doopkaarsen liever in het kerkhuis, 
midden in onze kerkfamilie! 
  
Ook aan dit soort ontwikkelingen kun je 
zien dat er in het kerkhuis wordt geleefd. 
We huilen samen om ons verdriet en we 
vieren samen onze hoop en… ontwik-

kelen nieuwe tradities.  
 
Over diensten en samenwerking met 
andere kerken gesproken: sinds een 
aantal jaren vieren we niet alleen Stille 
 

Zaterdag samen, maar ook Hemel-
vaartsdag. 
 

 
 
Daarom bevolkte op 29 mei een forse 
delegatie uit Hart van Osdorp het 
kerkgebouw De Opgang in Osdorp. En 
kregen we een dienst voor geschoteld in 
een mix van allerlei liturgische stijlen. 
Dit soort gebeurtenissen zijn belangrijk 
niet alleen als belangrijke gebeurtenis 
op zich, maar ook voor de langere 

termijn om als kerken elkaar beter te 
leren kennen en vertrouwd te raken met 
elkaar. 
 
De dag na Hemelvaart begon onze 
jaarlijkse Noveen. In navolging van 
Jezus’ leerlingen houden we tussen 
Hemelvaart en Pinksteren en opnieuw 
samen met andere kerken een  
9-daagse van gebed. 

 

 
 
We bidden thuis en we bidden samen 
met elkaar op diverse locaties in kerken 
of bij mensen thuis. Immers, de kerk 
wordt gebouwd op gebed!  
Het programma legt wel een druk op 
onze drukke agenda’s. Daarom hebben 
we besloten bij leven en welzijn in 2026 
onze agenda’s leeg te vegen, speciaal 
voor de negen dagen van gebed!  
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Kerk zijn gebeurt in De Elzen en het 
buurtwerk in Buurthuis 33. In het 
kerkhuis hebben we het expliciet over 
Jezus en in het buurthuis komt Jezus 
meest impliciet en vooral in daden ter 
sprake. Maar toch doen we de hele 
week door hetzelfde, namelijk mensen 
laten kennis maken met Gods nieuwe 
wereld. Er is iets gebeurd in deze 
wereld. Deze wereld is daarom niet 
meer dezelfde. God is begonnen met 
zijn nieuwe wereld op aarde. En dit wil 
iets met ons doen. Dit laat ons anders 
kijken en denken en doen. En in 
kerkhuis en buurthuis beide laten we 
dit aan mensen zien. Daarom doen we 
in de kerk en in het buurthuis 
hetzelfde: laten zien dat Gods nieuwe 
wereld gekomen is. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jaaroverzicht  2025 
De Samenvatting 

 
Wat bracht ons 2025? 
Een aangescherpte visie. In het kort: 
buurtwerk is ook kerk. En andersom,  
kerk is ook buurtwerk. Er is met andere 
woorden geen verschil tussen wat we in 
de kerk en in de buurt doen. Vandaar dat 
in de nieuwsbrieven van Hart van Osdorp 
en ook in dit jaaroverzicht berichten uit 
kerkhuis en buurthuis door elkaar heen 
staan. Dat is een bewuste keuze. De kerk 
is een buurthuis en het buurthuis doet 
als in een kerk. 
 
2025 was voor Buurthuis 33 een 
mijlpaal en een nieuw begin. Het nieuwe 
begin was de verhuizing van Nierkerke-

straat 33 naar Clauskindereweg 21, 
gelukkig in dezelfde buurt. En de mijlpaal 
was dat we dankzij een genereus fonds 
de mogelijkheid kregen om een buurt-

werker aan te stellen voor twee dagen in 
de week in de persoon van Matheus die 

met zijn innemende persoonlijkheid het 
buurthuis een nieuwe boost geeft.  
 

 
 
Buurthuis 33 staat bol van de activitei-
ten, oude die we hebben meegenomen 
uit de Nierkerkestraat en een hele reeks 

nieuwe, waartoe het nieuwe onderko-
men uitnodigt. Er zijn nieuwe kinder-
activiteiten zoals Kleintjekunst en Kinder-
Resto van Harte, een buurtmaaltijd, 
herfstdialogen en meest recent een 
naaiclub op vrijdagmorgen.  
 
Hart van Osdorp Kerk is de drijvende 
kracht achter Buurthuis 33.  
Een ambtenaar van de gemeente 
opperde onlangs dat we vooral moeten 
zorgdragen dat de manier waarop 
Buurthuis 33 in de buurt buurthuis is, 
wordt bewaard. 
 

Wat is die manier? Het is de stijl van 
Jezus: niet oordelen, geven zonder 
daarvoor iets terug te vragen, mensen 
horen en zien, welwillend zijn, onbaat-
zuchtig en beschikbaar. 
 
Dit brengt ons bij het kerkhuis als de 
drager van het buurthuis: 
Ook in 2025 was OpZondag steeds 
opnieuw ons wekelijkse feestje. Door-
gewinterde Hart-van-Osdorpers, jong-
gelovigen, zoekers, belangstellenden, 
nieuwsgierigen en uitgenodigden wel en 
niet uit de buurt komen samen om te 
eten, om te praten, om te geloven of om 
te zoeken. OpZondag gebeurt er veel en 
komt er veel los. Mensen ontmoeten 
God. Mensen ontmoeten elkaar. Er 
wordt gelachen en samen gehuild en 

gebeden. En soms is er even niks: tot 
rust komen bij God… 
 
Ook in 2025 zijn de christelijke feesten 

steeds belangrijker geworden als 
voertuigen voor het goede nieuws. 

Immers op Kerst, in de Stille Week, op 
Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren 
staan we stil bij het goede nieuws en bij 
heel belangrijke kernen van het goede 
nieuws. De christelijke feesten bieden 
daarom kansen om het goede nieuws 
voor onszelf te markeren en om het 
goede nieuws in de buurt te verwoorden 
en te laten zien. Zo kan iedereen 
meedoen en het goede nieuws horen, 
zien en beleven.  
De complete Paascyclus was een 
belevenis. 
 
OpMaandag tenslotte bewees ook in 
2025 zijn waarde als een broedplaats 
van met name de waarden van Hart van 
Osdorp. 
 
Terugblikkend met dit jaaroverzicht op 
het afgelopen jaar zijn we onze God des 
te meer dankbaar voor al het goede dat 
hij opnieuw en overvloedig in 2025 gaf.  
Aan hem alle eer! 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 


